
Dîvvaneke din jîli helbesta kurdî zede bû: dîwana hestiyan 

Pirtûka bi nave “dîwana hestiyan” a girtiye cezaye muebete le hatiye birîn helbestvan erd. 
agron ji Weşanen Aryene derket. Çîrok, nivîsen wejeyî, gotar û helbesten cüda yen erd.agron bi naven cûr bi cûr di rojname, kovar û malperan de hatine vveşandin. 

Berdevama nuçeye di rûpele 36'an de ye 



Netevveyen Yekbûyî: Di erîşen li ser Efrîne de sivîlan jiyana xwe ji dest daye 

Berdevke Sekretere Giştî yen Netevveyen Yekbûyî Stephane Dujarric operasyona Tirkiyeya li hember Efrîne nirxand û gotoperasyon bû sedema w edahiya sivîlan û 6 hezar kesan ji malen xwe bar kirine. 

Berdevama nuçeye di rûpele 38’an de ye 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Türk devletinin Cumartesi gününden bu yana Efrin’e dönük gerçekleştirdiği işgal amaçlı saldırıları devam ederken tüm dünyada olduğu gibi Londra başta olmak üzere Birleşik Krallık’m bir çok kentinde Efrin ile dayanışma eylemleri aralıksız devam ediyor. Efrin’den parçalanmış çocuk cesetleri sosyal medyaya düştükçe halkın öfkesi artarak devam ediyor. 

Türk ordusunun 5 gündür havadan savaş uçaklarıyla, karadan da top atışları ve obüslerle 


bombaladığı Rojava’nm Efrin Kantonunda şuana kadar aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Kürt yaşamını yitirdi. Bombardımanın yanı sıra Türk ordusu ve cihatçı çeteler karadan tanklarla Efrin’e doğru ilerlemeye çalışırken yoğun çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. 

Rusya’nın hava sahasını açarak destek verdiği Türk ordusunun işgal girişimlerine dünyadan henüz elle tutulur tepki gelmezken, Türkiye’de en basit savaş karşıtı bir sosyal paylaşım bile tutuk¬ 


lanma gerekçesi sayılıyor. 

Brileşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türk devletinin işgal girişimine destek verirken, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Dün Downing Street’te bulunan başbakanlık konutu önünde bir araya gelen yüzlerce Kürdistanlı ve dostları Muhafazakar hükümeti protesto etti. 

Efrin ile dayanışma eylemleri sayfa 6-7'de 


" Ara bandaki İıuKurçak uz" 
dtdftar 


H B*n yaralandim 1 " 
dedim, 


"Sen nrnbuda hile yakum* 
dedftar 

H B*n vardım ve ifflralflndınr dedim. 

Av. St çp il Ersem bnnn inandı vednvaım hazandı. 


Hrant Dink Katledilişinin 11'nci 
Yılında Londra'da Anıldı 

devamı sayfa 2’de 


Londra'dan OHAL'siz bir Türkiye için dayanışma çağrısı 

devamı sayfa 5 te 


SOAS'ta "Alevi Müziği ve Mistisizm" Etkinliği 

devamı sayfa 11 ’de 


İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve 
Cemevi Yeni Yönetimini Belirledi 

devamı sayfa 11 ’de 


Hatay Mutfağı Londra'da: 

Babel Cafe Restaurant 

devamı sayfa 15 te 


Av. Serpil Ersan 

barın inandı ve davamı haza ndı. 


KAZA MI YAPTINIZ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


0208 342 70 70 ^ Ersem & Co 
07816 646 345 icııcır ‘ ) ' 5 

11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX 
E: sersan@ersans.co.uk - W: www.ersans.co.uk 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Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 11'nci yılında Londra'da anıldı. 


a m n e î t h e 1 
■" ,'İC r ;#İre ı am not... 
S ârwr!» ı have mag,C. 
İcanpass through vvalls wJth ease. 



Fotoğraflar: Tom Carrigan 

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 11’nci yılında Londra’da anıldı. PEN İngiltere Merkezi, Artıcle 19 düşünce kuruluşu ve Ermeni Enstitüsü işbirliğiyle 19 Ocak tarihinde bir anma etkinliği düzenledi. Londra’daki Free Word isimli düşünce kuruluşunda düzenlenen etkinlikte Amerikalı gazeteci Maureen Freely, Article 19’dan Katie Morris, PEN İngiltere Merkezi’nden Antonia Byatt ve Ermeni Enstitüsü’nden Nouritza Matossian birer konuşma yaparken, Kürt şarkıcı Suna Alan da anmada Kürtçe ve Ermenice şarkılar söyledi. 

İngiltere Ermeni Enstitüsü adına açılışı yapan Nouritza Matossian, Hrant Dink ile ilk kez Gorky üzerine olan kitabına dayanan Ararat filminin Cannes Film Premieri’nde bir araya geldiklerini söyledi. Matossian devamla, "Beni İstanbul’a davet etti ve AGOS’ta röportaj yaptı. Bu görüşmede, onun geniş kapsamlı zekası ve kaygı ve inançlarımızın benzerliği ile sarsıldım. Kameramı ona çevirdim ve kendi kayıtlarım için bir dostluk ve Ermenice konuştuğumuz uzun bir sohbetin başlangıcını çektim. Sonrasında Hrant’a karşı suçlamalar ve tehditler arttı. İngiliz PEN onu yılın yazarı seçti. Hrant ilk kez Londra’ya geldi ve birlikte bir belgesel yapmaya başladık. O öldükten sonra, yaptığım çekimlerle Hrant’m portresini yapmaya karar verdim. Martin Luther King’imiz idi. King, kişi yaşamını adayacağı bir şey keşfetmemiş ise, yaşamının bir anlamı yoktur derdi ‘ ’ dedi. 

Ardından PEN İngiltere Merkezi adına 


sözü alan Antonia Byatt, PEN olarak Hrant Dink’i yaşamı sürecinde kampanya kendisine 


yönelik tehditler döneminde her zaman desteklediklerini ve cinayeti ardından da onun savunduğu değerleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. 

Devamında İngiltere Warwick Üniversitesi öğretim üyesi, yazar ve çevirmen Maureen Freely konuşmasında Hrant Dink ile biraraya geldiği zamanlara ait çeşitli anekdotlar ile yaptığı görüşmelerin detaylarından bahsetti. Freely, bir süre sonra PEN İngiltere örgütü üyesi olarak kendisini Hrant Dink’in yargılandığı davalarda onun davalarını takip eden uluslararası heyetlerin üyesi olarak bulduğunu da ifade etti. Hrant Dink ile en son öldürüldüğü 2007 yılından kısa bir süre önce görüştüğünü söyleyen Freely, Hrant Dink’in özellikle Türkiyeli aydın ve yazarlarının başta Ermeni meselesi olmak üzere Türkiye’deki önemli sorunlara yaklaşımlarındaki ürkek ve çekinceli yaklaşımları üzerine yaptığı sohbetlere ilişkin de çeşitli örnekler verdi. Bir çevirmenin kaçınılmaz olarak karşılaştığı durumlardan birinin çevirdiği eserde anlatılanların bir parçası haline gelmek olduğunu ifade 


eden Freely, özellikle Tuba Çandar tarafından yazılan Hrant Dink biyografisini çevirirken önceden tanıdığı Hrant Dink’i daha başka açılardan da tanıma imkanı bulduğunu, Hrant Dink’in yardımları sayesinde Ermeni kimliğini keşfeden Fethiye Çetin’in Babaanne ve Torunlar kitaplarını da çevirirken, yine onun bıraktığı mirasın izlerini gördüğünü ifade etti. 

Freely’nin konuşması ardından "iki Ulusun Kalbi, Hrant Dink” ismi ile belgeselleştirilen, Nouritza Matossian’m Hrant Dink ile İstanbul’da kendi kişisel kayıtları için Ermenice yaptığı kaydın İngilizce altyazı ile gösterimi yapıldı. 

Kürt şarkıcı Suna Alan’m ilk kez Hrant Dink’in değerli eşi Rakel Dink’ten Kürtçe olarak dinlediğini söylediği Eze Herim Welate Xwe (Vatanıma Gideceğim) isimli ezgiyi seslendirmesi ardından, salonda duygusal anlar yaşandı. Yine Nare isimli bir Ermeni halk ezgisini seslendiren sanatçıya Baha Yetkin ud ile eşlik etti. Anma etkinliği Article 19’dan Katie Morris’in kapanış konuşması ile sona erdi. 
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KAZA MI YAPTINIZ ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir* 

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR 


KAZA DAVALARI 

Araba / Minicab Kazaları 
İşyeri Kazaları ve Diğer Kazalar 


GÖÇMENLİK DAVALARI 

Evlilik / Nişan Vizesi 
Ankara Antlaşması 
Turist Vizesi 

Sürekli Oturum Başvurusu 


CONVEYANCING 

İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı 


*Terms and Conditions apply 

AİLE HUKUKU 


Aile Hukuku 
Boşanma davaları 
Ayrılık 
Çocuk 

Aile içi şiddet 



0208 342 70 70 
07816 646 345 


ERSAN&CO S0UCIT0RS 

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında hizmet vermektedir. 


Avukat Serpil Ersan ile hukuk programı Euro Star ekranlarında 



Ground Floor, The Coliseum, 11 Salisbury Promenade, Green Lanes, London, N8 0RX 
Email: sersan@ersans.co.uk 
Web: www.ersans.co.uk 


ERSAN & CO 

SOLICITORS 
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Britanya Özgürlük İnisiyatifi Kuruldu 



‘Britanya Özgürlük İnisiyatifi’ Day-Mer binasında düzenledikleri basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti. 

Day-Mer, Britanya Alevi Federasyonu, Kürt Halk Meclisi, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Göçmen İşçiler Kültür Derneği (Gik-Der), Tohum Kültür Merkezi, HDK İngiltere, El Com, Bozca Der, Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi, Nurhak Kültür Evi, Zedikanlılar, Alxas-Com, Qasanlı Dayanışma Merkezi, Dersim Der, Tilkililer, Paz-Der, Koçgirililer Dayanışma Derneği, Demircilik Dayanışma Derneği, Kürecik Dayanışma Derneği, Göksün Dayanışma Derneği, Barış için Akademisyenler UK olmak üzere 22 farklı dernek ve kurum tarafından desteklenen inisiyatifin ortak görüşü olan ‘Türkiye’de ki tek adam diktatörlüğüne karşı’ yapılan basın bildirisinin tamamı şöyle: 

“Dünyada ve coğrafyamızda birçok alanda acımasız bir savaş, baskı, sömürü ve zulüm sürerken Türkiye’de de iktidar muhalifleri baskı altına alarak, gazete, dergi ve TV kanallarını kapatarak; HDP Eş Başkanları ve seçilmişlerini tutuklayarak, sindirme ve biat ettirme politikalarını arttırmaya devam etmektedir. İktidar darbe girişimini bahane göstererek, Kürdistan ve Türkiye’de halklarımıza yönelik uyguladığı baskı askeri cunta dönemlerinde uygulanan terörü bile aşmıştır. Bu baskıların hedefi AKP politikalarını reddeden özgürlük, demokrasi ve barış talebi etrafında birleşip, mücadele eden kesimlerdir. 

16 Nisan referandumunda halkların önemli bir 
kesimi tek parti, tek adam rejimine karşı daha demokratik bir Türkiye için HAYIR’ da birleşerek despotizm ve faşizm hevesleri önüne barikat kurmuş, iktidar güçleri ise YSK üzerinden hile ile bunu aşmıştır. Referandumun hemen ardından HDP’ye saldırılarla halkımız teslim alınmak istenmiştir. Faşizmin saldırılarının zirvede olduğu bu dönemde direnişin her alanda büyütülmesi acil bir görevdir. Her alanda bir karşı duruş Kürdistan ve Türkiye’deki 


demokrasi, barış ve insan hakları talebinin çığlığıdır. İktidarın her alandaki baskılarına karşı koymak demokratik bir haktır. AKP faşizminin ırkçı, şoven gerici zorunlu din derslerine karşı durmak bir haktır. İnsan haklarının tümden ve toplu reddedilmesi yargının tek kişinin denetimine alınmasına karşı çıkmak bir haktır. Tecritin tüm cezaevlerine yayılması 


ve tek tip kıyafetin tutsaklara dayatılması ve tüm bu hukuksuz uygulamalara karşı koymak bir haktır. 

Tüm bunlardan hareketle yarınlarımız için tek adam, tek parti rejimine ‘Dur’ demek için insanlık ve adaletten yana olan herkesin güçlerini birleştirerek mücadeleyi sahiplenmesi acil bir görevdir. 

Demokrasi İçin Hayır Platformu sürecinde gös¬ 


terilen ortak mücadele anlayışının bugünde HDP eş başkanlarına, gazetecilere, medya emekçilerine, akademisyenlere, tüm politik tutsaklara karşı saldırılar karşısında gösterilmesinin acil ve demokratik bir görev olduğunu vurgulayarak barış, adalet ve demokrasiden yana olan kişi, kurum ve kuruluşları Britanya Özgürlük İnisiyatifi’ni oluşturmaya davet ediyoruz.” 



CLAIM 4 ACCIDENTS 


Haşan Özbek 

0756 551 7878 - 0208 800 2843 

337 Green Lanes, Haringey, London, N41DZ 

Park sorunumuz yoktur yeni ofisimiz * kanısındadır 


KAZA 

YAPTINIZ ? 

Bize gelin hakkınızı arayalım! 

En Akıllı Seçim 

Hizmetlerimiz 

4/ Trafik kazaları 
§/ PCO lisanslı araçlar 
İncinme davaları 
%/ İş kazaları i/ Kayıp Düşme Davaları 
^ 24 Saat çekici servisi 

✓ 24 Saafde kiralık araç 

OuickClaims'den RRI* 

yeni hizmet rrl 

*PPI bankanız sîze borçlu olabilir paranızı geri almak istiyorsanız lütfen daha detaylı bilgi almak için Haşan Özbek'i Arayınız 
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Londra'dan OHAL'siz bir Türkiye için dayanışma çağrısı 


WE WILL NOT 
BE SILENCED 



Haber: Arif Bektaş 
Fotoğraflar: Erem Kansoy-Emrah Şahbaz 

K ısa adı SPOT olan Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası tarafından dün Londra’da düzenlenen konferansta, OHAL’in kaldırılması çağrısı yapıldı. 

Kısa adı SPOT olan Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası tarafından dün Londra’da düzenlenen konferansta, 15 Temmuz’dan sonaraki gelişmeler tartışıldı ve OHAL’in derhal kaldırılmasının demokratikleşme için acilen gerekli olduğuna vurgu yapıldı. 

Bir erken genel seçim yapılması durumunda İngiltere Başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn da konferansa bir mesaj göndererek, Türkiye’deki anti-demokratik ve OHAL uygulamalarını protesto ederek, demokrasi ve insan hakları mücadelesine katkı sunmaktan memnun olacağını belirtti. SPOT Sözcüsü Christine Blower’a gönderdiği mesajda Corbyn, OHAL’in son bulmasını istedi. 

Akademisyen ve gazetemiz yazarlarından Ceren Sözeri de bir video mesajla konferansa katılarak destek verdi. Sözeri, İngiliz Konsolosluğunun vize vermemesini de kınadığı mesajında, uluslararası dayanışmayı hissettiklerini ve bunun sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. 


İngiltere ve Türkiye’den bir çok gazeteci, yazar, politikacı, sendikacı ve kampanya temsilcisinin katıldığı konferansa çok sayıda İngiliz katılımcı dikkat çekti. 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, CHP Milletvekili Mehmet Tüm, DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner’in de katıldığı konferansta çok sayıda İngiliz sendikacı, gazeteci, politikacı da konuşmacı olarak katılarak Türkiye halklarıyla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. 

'Afrin'den elinizi çekin' 

Konferansın başladığı saatlerde, Türkiye’nin Afrin operasyonunun haberinin gelmesi üzerine başta İngiliz sendikacılar olmak üzere, bir çok konuşmacı Afrin’e Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı askeri operasyonu kınayarak, Erdoğan ve AKP hükümeti¬ nin iç politikada puan elde etmek için operasyona başlamasına karşı ortak mücadele edilmesine vurgu yapıldı. 

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, konuşmasına başlarken, Afrin’e hava saldırısı haberini aldığını ve buna karşı demokrasi ve barıştan yana olan tüm demokrasi güçlerinin birleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’da OHAL ilan edilerek bir sivil darbe gerçekleştirildiğini belirterek 


“OHAL’in mutlaka kaldırılması gerektiğini belirtti. 
Tüm, Cumhurbaşakanı Erdoğan’ı kastederek, “Hiç bir diktatör sonuna kadar başta kalmamıştır” dedi. 

'Süreci değiştireceğimize inanıyorum' 

Toplam 6 atölye ve iki ana oturumla gün boyu süren konfeansın açılış oturumunda konuşan Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da, 15 Temmuz 2016’dan sonraki süreci anlatarak, demokrasi güçleri, gazeteciler, akademisyenler, politikacılar ve işçiler üzerindeki baskıları anlattı. Polat, 200’den fazla medya organının kapatıldığını, hâlâ 150 gazetecinin 


tutuklu olduğunu, 6 milyon oy alan HDP eş genel başkanlarının yanı sıra milletvekillerinin ve belediye başkanlarının tutuklu olduğunu, OHAL ilan edilmesinin ardından 52 kişinin de intihar ettiğini hatırlatarak, bütün bu uygulamalarla tek adam rejiminin derinleştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Polat, “Ama bütün bunlara rağmen umudumuzu yitirmedik” diyerek, “süreci değiştireceğimize inanıyorum” dedi. 

Sabah saat 10’da başlayan oturumun ardından atölye çalışmalarına geçildi. Parlamentonun devre dışı bırakılması ve siyasilerin tutukluluğunun konu edildiği atölyenin yanı sıra, gazeteciler, akademisyenler, kadınlar, işçiler ve sendikalar, Kürtler ve Ortadoğu konuları ele alınarak, bundan sonra yapılacaklar üzerine tartışmalar yapıldı. Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar konferansın son panelinde tüm katılımcılara duyuruldu. 

'Dayanışmayı büyüteceğiz' 

İngiltere Fırıncılar ve Genel Gıda-İş Sendikası (BAFWU) Ulusal Başkanı lan Hodson, Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) Başkanı Louise Regan, Yüksek Öğrenim Elemanları Sendikası (UCU) Başkanı Joanna De Groot da konferanstaki konuşmalarında dayanışma içinde olacaklarını belirtirken, İşçi Partisi Milletvekili David Lammy de, “Türkiye’de bu kadar anti-demokratik uygulama varken, biz de kendi hükümetimiz üzerinde baskı kurarak, Türkiye ile yapılan ticari ve askeri anlaşmaları engellememiz gerekiyor” dedi. 

Dayanışmayı arttırmanın önemi üzerinde tartışmaların yapıldığı konferans sonrası yapılacak çalışmaların da planlanmasını tartışan konuşmacılar, SPOT gibi kampanya gruplarına daha fazla destek çağrıları yapıldı. 
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Türk Devletinin Kürt Düşmanlığına Karşı 

Halk Alanlarda 


Türk devletinin Cumartesi gününden bu yana Efrin’e dönük gerçekleştirdiği işgal amaçlı saldırıları devam ederken tüm dünyada olduğu gibi Londra başta olmak üzere Birleşik Krallık’m bir çok kentinde Efrin ile dayanışma eylemleri aralıksız devam ediyor. Londra’da her gün bir eylem yapılırken, Edinburgh, Cardiff, Brighton, Nottingham ve Shef- 


field gibi birçok kentte halk alanlarda Türk devletini lanetledi. 

İlk protesto Türk Elçiliği Önünde 

İşgal saldırılarının başlamasından bir gün önce Türk Elçiliği önünde Cuma günü bir araya gelen 



çok sayıda Kürdistanlı Türk devletini protesto etti. 
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği önünde öğlen saatlerinde yapılan protestoya Kürdistan’mn dört parçasından yüzlerce Kürt ve dostları katıldı. 

Türk devletinin Kürt halkına dönük düşmanca politikaları ve Afrin’e yönelik işgal girişimleri başkent Londra’da yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. 
TC Londra Büyükelçiliği önünde yapılan eylemde açılan YPG ve YPJ bayraklarının yanında üzerinde ‘Efrin’den ellerini çek’ yazılı dövizler kaldırıldı. 
Eyleme Ünite sendikası yöneticisi Simon Dubbins, İnsan hakları savunucusu hukukçu Margaret Owen, Akademisyen Rahila Gupta ile beraber çok sayıda Kürt dostu ve kurum katılarak Türk devletinin işgal girişimlerini protesto ettiler. 

Sık sık ‘Afrin Erdoğan’a mezar olacak’, TC Kürdistan’dan defol’, ‘Yaşasın YPG, YPJ’ gibi sloganlar atılırken, üzerinde İngilizce olarak ‘TC Afrin’den çek ellerini’, ‘Türk devleti saldırılarına son ver’ yazılı pankartlar açıldı. 

Erdoğan ateş ile oynuyor! 

Eylemde yapılan konuşmalarda Erdoğan’ın ateş ile oynadığı ve olası işgal girişiminin büyük bir savaşa evirileceği ve bunun bölgedeki tüm halklara kandan başka birşey getirmeyeceği ifade edildi. 


Halk Kings Cross Meydanında toplandı 

Türk ordusunun savaş uçaklarıyla Efrin’i bombalamaya başladığı Cumartesi günü akşam saatlerinde çok sayıda Kürdistanlı ve dostları Kings Cross istasyonu meydanı önünde bir araya geldi. Gece geç saatlere kadar devam eden eylemde, yapılan konuşmalarda, Türk devletine Efrin’den elini çekmesi çağrısı yapılırken, uluslararası kamuoyuna da dayanışma çağrısı yapıldı. Eylem süresi boyunca etraftan geçen vatandaşlara bildiriler dağıtıldı. 


Olumsuz hava koşulları protestoyu durduramadı Türk devletinin yoğun hava saldırılarının devam ettiği ikinci gün olan Pazar günü Britanya Demokratik Güçbirliği’nin çağrısıyla yüzlerce kişi ünlü Trafalgar Meydanı’nda toplandı. Yağan aşırı yağmur ve 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soğuğa rağmen akşam saatlerinde Trafalgar Meydanında yapılan protesto eylemine çok sayıda kurum ve sendika temsilcisi katılıp konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalardan sonra kitle Başbakanlık binası¬ nın bulunduğu Downing Street’e kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 

Bir protesto da Rus Elçiliği önünde 

Pazartesi günü öğlen saatlerinde çok sayıda kişi Notthing Hill Gate bölgesinde bulunan Rusya’nın Londra Büyük Elçiliği önünde bir araya geldi. Sık sık ‘Kürtlere kim ihanet etti?:Rusya’ şeklinde İngilizce sloganlarının atıldığı eylemde Rus devletini öfke büyüktü. Rus devletinin Kürtlere ihanet ettiğini ifade eden eylemciler, Rus devletinin hava sahasını açarak Türk devletine destek verdiğini ifade etti. Bir saatten fazla devam eden eylemden sonra kitle elçilik önündeki ana yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. 
Yolda oturma eylemi yapan kitle daha sonra dağıldı. 

Başbakan May'e öfke 

Brileşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Dı¬ 


şişleri Bakanı Boris Johnson Türk devletinin işgal girişimine destek verirken, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Dün Downing Street’te bulunan başbakanlık konutu önünde bir araya gelen yüzlerce Kürdistanlı ve dostları Muhafazakar hükümeti protesto etti. Birleşik Krallık devletinin böylesi bir soykırım operasyonuna ve işgale destek vermesini protesto eden kitle Başbakanlık binası önündeki ana caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Polis ile kısa süreli gerginliğin yaşandığı eylemde kitle başbakanlık binası önündeki eylemini bir süre daha devam ettirdi. 

Eylemler tüm ülkeye yayıldı 

Eylemlerin merkezi Londra olurken, İngiltere’nin Brighton, Nottingham ve Sheffield gibi kentlerinde de kitlesel eylemler yapıldı. Galler’in Cardiff ve İskoçya’nın Edinburg kentlerinde de kitlesel eylemler yapıldı. 

Britanya Kürt Halk Meclisi ve Britanya Demokratik Güçbirliği tarafından yapılan açıklamada eylemlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ifade edildi. 
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Birleşik Krallık ve Fransa Liderlerinden Güçlü 


İşbirliği Mesajı 



Birleşik Krallık-Fransa Zirvesi’nde bir araya gelen Başbakan Theresa May ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savunmadan ekonomiye birçok alanda güçlü işbirliğini sürdürecekleri mesajını verdi. 

İngiltere’nin güneyindeki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde bu yıl 35’incisi düzenlenen Birleşik Krallık-Fransa Zirvesi’nin ardından, Başbakan Theresa May ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün ortak basın toplantısı düzenledi. 

May, Fransızca başladığı ve ardından İngilizce devam ettiği konuşmasında, ülkesi ile Fransa’nın ortak geçmişe dayanan ilişkisinin özel olduğunu dile getirdi. May, Birleşik Krallık’m Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından da dostları ve müttefiklerinin “sarsılmaz ortağı olmaya devam edeceğini” söyledi. 

İki ülke arasındaki güçlü ve derin ilişkinin sadece kendi güvenlikleri için değil Avrupa’nın güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan May, “Bugün, 2020 yılına kadar Ingiltere-Fransa Ortak Seferi Kuvveti’nin 10 bin askeri herhangi bir tehdide karşı hızlı ve etkin bir şekilde konuşlandırmaya hazırlanmış olacağını açıklıyoruz” dedi. 

Rusya’nın Doğu Avrupa’daki “agresifliği” karşısında da birlikte duracaklarını aktaran May, bu 


çerçevede Fransa’nın 2019’da Estonya’da İngiltere liderliğindeki NATO savaş grubuna birlikler göndermeyi kabul ettiğini bildirdi. 

Mülteci krizinde ortak çalışma 

Son Birleşik Krallık-Fransa Zirvesi’nden bu yana her iki ülkenin terör saldırılarını tecrübe ettiğini ve bu ortak terör tehdidinin devam ettiğini belirten May, tehditle mücadele çerçevesinde Britanya ve Fransız istihbaratlarının ortak çalışmada bulunduğunu söyledi. 

May, Birleşik Krallık’m Fransa topraklarında kendi sınırının kontrolünü yapmasına imkan sağ¬ 


layan anlaşmaya bağlı olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: 

“Bugün, iş birliğimizin etkinliğini artıracak, Fransa ile Birleşik Krallık’ın menfaatlerini sağlayacak ilave önlemler üzerinde anlaşmaya vardık. 
Calais ile diğer sınır noktalarında fazladan kapalı devre güvenlik kamerası, tel örgü ve kızıl ötesi teknolojiyle güvenlik altyapısını güçlendireceğiz. 
Bugün kararlaştırdığımız ilave yatırımla İngiltere’nin sınırları daha da güvenli hale gelecek. 

Macron: Brexit kararma saygı duyuyorum 

Cumhurbaşkanı olarak Birleşik Krallık’a ilk 


ziyaretini bugün gerçekleştiren Macron da konuşmasına, gördüğü sıcak karşılamadan dolayı May’e İngilizce teşekkür ederek başladı. 

İki ülkenin tarihteki ilişkilerine ve coğrafi yakınlığına dikkat çeken Macron, Brexit’in de bu yakınlığı ve tarihi değiştirmeyeceğini söyledi. 
İngiltere’nin aldığı Brexit kararıyla ilgili olarak da Macron, “Brexit kararı beni üzse de İngiltere halkının aldığı karara büyük saygı duyuyorum” ifadesini kullandı. 

Birleşik Krallık ile Brexit sonrasında yapılacak ticaret anlaşmasına hnans hizmetlerinin neden dahil edilmek istenmediği şeklinde bir soruyu da Macron, “Biz ortak pazarın korunmasını istiyoruz. Tercih İngiltere’nin. Ortak pazara erişmek istiyorlarsa, buyursunlar. Ama o zaman AB bütçesine katkı yapmak ve kurallara uymak zorundalar” diye yanıtladı. 

İki ülke arasında bugün çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleşen zirvenin sonunda 77 maddelik bir ortak bildiri de yayımlandı. 

Bildiride İngiltere ve Fransa’nın İran, Suriye, Libya, Kuzey Kore başta olmak üzere uluslararası gündemin önemli başlıklarındaki ortak yaklaşımları ile savunmadan kalkınma projelerine kadar çok sayıdaki sektörde aldıkları iş birliği kararlarına yer verildi. 


Fransa ve Birleşik Krallık 
'Halı'nın Gezisini Tartışıyor 




Brexit Yasası 

Avam Kamarası'nda 
Kabul Edildi 

Brexit yasa tasarısı, geçtiğimiz hafta Avam Kamarası’nda kabul edildi. Brexit Bakanı David Davis, karardan memnun olduklarını söyledi. 

Birleşik Krallık’m, Avrupa Birliği’inden (AB) çıkışını öngören yasa tasarısı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Tasarı, Lordlar Kamarası’dan görüşüldükten sonra yeniden Avam Kamarası’na getirilecek. 

AB mevzuatının Birleşik Krallık iç hukukuna aktarılmasını öngören AB’den çıkış yasası Avam Kamarası’nda oylandı. Yasa tasarısı, 295’e karşı 
324 oyla kabul edildi. Tasarı Lordlar Kamarası’nda da görüşüldükten sonra yeniden Avam Kamarası’nın oyuna sunulacak. 

Lodlar Kamarası’nın, AB yanlısı olması ve değişiklik önerilerinde bulunmasının beklenmesi nedeniyle, tasarının parlamentodan geçmesinin kolay olmayacağı belirtiliyor. 

Brexit Bakanı David Davis, tasarının parlamentoda “bu önemli basamağı” aşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin sözcüsü Keir Stammer ise yasanın amaca uygun olmadığını öne sürdü. 

Brexit yasası, Birleşik Krallık’m AB hukukuna bağlı olmasına son verecek. Bu nedenle, Birleşik Krallık’m AB’den ayrılmasından sonra kaos çıkmaması için mevzuatın Birleşik Krallık iç hukukuna aktarılacak. 


Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Ortaçağ’dan kalma ‘Bayeux İşlemesi’ni Birleşik Krallık’a ödünç verme kararı Manş Denizi’nin iki yakasında krize neden oldu. İşlemin yüzlerce yıl sonra Fransa’dan çıkarılması tartışma yarattı. 

Fransa ve Birleşik Krallık liderleri arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen ‘işleme diplomasisi’ iki ülke kamuoyunda beklenmedik bir tepkiye yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kaçak göçle mücadeleye destek için Londra’nın yapacağı 44.5 milyon Sterlin’lik yardıma karşılık ‘iyi niyet göstergesi’ olarak, ll’inci yüzyıldan kalma ‘Bayeux İşlemesi’ni Birleşik Krallık’a ödünç verme kararı almıştı. -Başbakan Theresa May de, Macron’un bu adımını Birleşik Krallık-Fransa ilişkileri açısından atılan adımların en önemlilerinden birisi olarak nitelendirmişti. 

Ancak Ortaçağ Avrupası’nda üretilmiş en önemli sanat eserlerinden birisi olan işlemenin yer değiştirecek olması, hem Fransız hem de Britanya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Birleşik Krallık gazeteleri, May’in vergi mükelleflerinin cebine getirdiği milyonlarca Sterlinlik güvenlik harcaması karşılığında bir ‘halı’ aldığı yorumunda bulunurken, işlemeyi 950 yıldır ellerinde bu¬ 


lunduran Fransızlar, eserin İngiltere’ye gönderilmesine karşı çıktı. 

İşlemenin sergilendiği Bayeux Kasabası’nın Belediye Başkanı Patrick Gomont, İngiliz yetkililerin eserin restorasyonuna destek vermeleri gerektiğini, aksi halde Bayeux İşlemesi’ni müzeden çıkartmayacaklarını söyledi. Haberin duyulmasının ardından yerel bir internet sitesi tarafından gerçekleştirilen ankete katılan Fransızların yüzde 85’i de işlemenin İngiltere’ye gönderilmesine karşı olduklarını belirtti. Paris yönetimiyle Bayeux Belediyesi ve Normandiya yerel yönetimi arasında geçen yıl imzalanan anlaşma, işlemenin korunma, restorasyon ve sergileme hakkını tamamen yerel yetkililere bırakıyor. 

Fransızca adı ‘Tapisserie de Bayeux’ olan ‘Bayeux İşlemesi’, 1066 yılında gerçekleşen Hastings Muharebesi sonucu Normanlar tarafından ele geçirilen İngiltere’nin tarihini Norman bakış açısıyla anlatan bir kilim. Yünlü keten kumaş üzerine arka dikiş tekniğiyle işlenen duvar kiliminin 
ll’inci yüzyılda tamamlandığı düşünülüyor. 70 
metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olan işlemenin toplam ağırlığı 45 kiloyu buluyor. 



Brileşik Krallık'tan Efrin 
İşgal Girişimine Destek 


Birleşik Krallık, Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıdığını açıkladı. 

Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Efrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

“Suriye’nin kuzeybatısındaki Efrin’de gelişmeleri yakından izliyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Birleşik Krallık, Suriye’deki çatışmaya ilişkin meseleleri, şiddeti azaltmak ve siyasi bir çözümü mümkün kılmak şeklindeki ortak amacımıza uygun olarak Türk yetkililer ile düzenli ele almıştır. 
Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz.” 

Başbakanlık açıklamasında, “Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer müttefikleri ile Suriye’de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın iş birliği yapmaya kararlıdır” ifadelerine yer verildi. 

“Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemekte haklı” 

Osmanlı Torunu Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Efrin işgal girişimi ile ilgili olarak, “Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı” açıklamasını yaptı. 

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türkiye’nin amacının şiddeti azaltmak olduğu belirtti. 

“Efrin’deki gelişmeleri yakından izliyoruz” ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti: 

“Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye’de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç. 
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'Kürt kadınlar ilham kaynağımız' 


Zozan Yaşar 

Kürt kadınlarının Rojava'da savaşarak elde ettikleri kazanımlar dünyaya örnek oluyor. Başkent Londra'da SOAS Üniversitesi ve Ulusal Adalet ve Barış Ağı tarafından SOAS'ta düzenlenen konferansta Rojava kadın devrimi selamlandı. 

Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu SOAS Üniversitesinden Prof. Dr. 
Nadje Al-Ali, “Cinsiyetçilikte geçiş ve ulus inşası” başlıklı konuşmasında Kürt kadınlarının mücadelesine yer verdi. “Kürt kadınlarının son yıllarda neler yapabildiklerini büyük bir ilham duygusu, saygı ve hayranlık hissettim” diyen Nadje “Kürt Kadın Hareketinde herkes sorunları yeniden etüt edebilmeyi, sınırların dışında düşünebilmeyi, çözüm bulabilmenin yöntemlerini çok iyi geliştiriyor” ifadesini kullandı. “Kadının sorunları yalnızca devletle değil aynı zamanda ataerkil sistemle” diyen Nadje, şöyle devam etti: “Kürt siyasi hareketi özellikle Bakur’da ve Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıktığı gibi cinsiyetçiliğin karşısında devrim yapıyor. Kuzey Suriye’ye hiç gitmedim, ancak sanki orada ortaya çıkan şey, sadece bölgede değil tüm dünyada tanık olduğum en radikal toplumsal dönüşümlerden biri gibi görünüyor. Diyarbakır’a birkaç yıl önce giderken de aynı ruhun ve yapıların izlerini algılayabiliyordum.” 


Jinvvar yaşam tarzıdır 

Rojava’daki Jinwar/Kadm Köyü Projesi’nden Nahide Zengin ise büyük ilgi toplayan projelerini anlattı: “Öz savunmanın temelini Jinwar’ın yaşam tarzı belirliyor. Öz savunma bir irade biçimidir. Özgür bir yaşam biçimi, kadının kendini toplumda var etme savaşıdır. Kadınlar kendi kararlarını verirken özgür bir topluma evrilmeye yönelik kararlar verir. Rojava devrimi, kadın devrimidir. Biz Jinwar’ı yapmaya karar verdiğimiz zaman sadece Rojava değil bütün dünyadaki kadınlara bir model gösterme çabası ile yaptık. Jinwar bu yüzden yola çıkmıştır. 
Baas rejimine karşı savaşan Kürt kadınları Virginia Woolf’tan esinlendi. Ancak biz kadınlara ait bir oda değil bir köy yaptık. Kadınların kendi iradesiyle karar verebileceği bir köy.” 

Temel dinamiği komünal ekolojikyaşam 

Nahide Zengin, Jinwar’a kimlerin yerleştiği üzerine ise şunları söyledi: “Şehit aileleri, şiddete maruz kalmış kadınlar... Biz burayı kadın mağduriyetini giderecek bir yer olarak görüyoruz ve yerleştirmeler de bu temelde olacak. Jinwar bir sığınma yeri değildir. Federal sistemin yaşam biçimidir. Demokratik bir sistem söz konusu, ekolojik olacak. Jinwar’ın temel maddesi toprak, saman ve sudur. Temel dinamiği de demokratik, komünal ve ekolojik bir yaşamdır.” 



SOAS'ta "Alevi Müziği ve Mistisizm" Etkinliği 


Londra SOAS Üniversitesi’ne bağlı olarak SOAS Performans Serileri Konserleri projesinin bir parçası olarak Alevi inanç ve felsefesinin günümüze aktarılmasının en önemli taşıyıcısı olan saz’ın farklı uluslardan insanlara tanıtılması amacıyla “Alevi Müziği ve Mistisizm” isimli bir konser gerçekleştirildi. 

‘SOAS Performans Serileri Konseri: Alevi Müziği ve Mistisizm’ isimli konser kapsamında Aleviler, saz’m (bağlama) tanıtılması doğrultusunda, Asya, Afrika ve Orta Doğu eğitim programlarıyla dünyanın en önemli okullarından biri olan SOAS Üniversitesi’nde, yetmiş iki milletle, dil, din, ırk, renk gözetmeksizin bir araya gelerek cem oldular. 

Konser kapsamında sanatsal çalışmalarını yürüten müzisyenler Hüseyin Kaplan, Dursuncan Çakın, Gizem Altınordu, Erdal Ünsalan, Serkan Çakmak, Cem Tuncer ve misafir sanatçı Çiğdem Aslan sahne aldı. 

İlk olarak Ergin Erbil, Alevi felsefesinin sunumunu gerçekleştirdikten sonra Dursuncan Çakın sahneye çıkarak saz’ın tarihsel ve teknik özelliklerini tanıttı. Sonrasında Hüseyin Kaplan’ın yaptığı Alevi inancının yaşam felsefesi boyutuyla ilgili konuşmasından sonra sahne alan sanatçılar, Alevi ozanlardan Şah Hatayı, Yunus Emre, Kul Himmet, Pir Dede, Pir Mehmet, Esiri, Muhittin Abdal, Nesimi Çimen’in deyişlerinden ve semahlarından oluşan 90 dakikalık bir program gerçekleştirdiler. 


Konser biletlerinin önceden bittiği gecede, çok sayıda Türkiye Ti ve farklı halklardan dinleyici salonda yer kalmaması nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kaldılar. 

Yoğun ilgi ile karşılanan konserde, salonu dolduran dinleyiciler adeta gecenin bitmesini istemediler. 
Konser bitiminde sanatçıları dakikalarca ayakta alkışlayan dinleyiciler, sanatçıları sahneye tekrar davet ettiler ve müzisyenlerle birlikte Pir Sultan Abdal’ın “Bin cefalar etsen almam üstüme“ deyişini hep birlikte söyleyerek unutulmaz geceyi noktaladılar. 

Bu projeyi bir başlangıç olarak gördüklerini ifade eden müzisyenler, daha büyük mekanlarda çok daha fazla dinleyici kitlesini ağırlayacakları çalışmalarla, tekrar dinleyicilerin karşısına çıkacaklarını, bu kapsamda gerek Birleşik Krallık’ta gerek Avrupa’da buna benzer etkinlikleri Britanya Alevi Federasyonu ve Cem Evlerinin destekleriyle farklı ülke kültürleriyle paylaşacaklarının müjdesini de verdiler. 

‘SOAS Performans Serileri Konseri: Alevi Müziği ve Mistisizm’ konseri, 2016 yılının Mayıs ayında Britanya Alevi Federasyonu’nun girişimi ile başlatılan saz’ın SOAS bünyesinde diğer dünya sazları gibi ders müfredatına alınması konusunda yapılan çalışmaların bir parçası olarak gerçekleşti. 2018’in Eylül ayında eğitim döneminin başlamasıyla ile de deneme sınıfları açılarak derslere başlanmış olacak. 


Cemevi Yeni Yönetimini Belirledi 



İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, yeni yönetimini geçtiğimiz günlerde belirledi. İki liste ile gidilen seçimden Hüseyin Üzüm'ün listesi başarılı çıktı. Seçimde Beyaz Liste ile yarışan İbrahim Mayıl'ın listesi 174 geçerli oy aldı. Mavi Liste ile yarışan ikinci liste Hüseyin Üzüm'ün listesi 280 geçerli oy alarak yeni yönetimi belirleme hakkına sahip oldu. 

Avrupa’nın en büyük Cemevi unvanına sahip İngiltere Alevi ve Kültür Merkezi’nin seçimi kıran kırana geçti. 21 Ocakta sabah erken saatlerde Cemevi’nde bir araya gelen delegeler, seçimin sonucunun ne olursa olsun İngiltere Alevilerinin hayrına olacağını ümit ettiklerini söylediler. Cemevi’nin 21’nci Olağan Genel Kurul toplantısı Wood Green’deki yeni Cemevi binasında gerçekleşti. 

Açılış, dede Ali Dereli’nin Alevi inancına göre dua anlamı içeren Gülbank okuması ve ışık ve rehber olarak bilinen Çerağ uyarması ile başladı. 

Saygı duruşunun ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Kurula Fatma Can, Miray Kaplan, Mahmut Aydoğan (Başkan), İbrahim Yirik, Uğur Boran ve Yaşar İsmailoğlu seçildi. Yönetim Kurulu adına 20. 
Dönem Başkanı Tugay Hurman, yaptığı konuşmasında tekrar aday olmayacağını açıkladı. Hurman, bugüne kadar Cemevi’ne maddi, manevi katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni dergahın çatısı altında kongrenin gerçekleşmesinin onur 


verici olduğunu anlatan Hurman, 10 yıldır hizmet verdiği bu kurumda iki dönemdir başkanlık yaptığını söyledi. 

Kazanan Aleviler Olacak 

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul toplantısında Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil’de, Britanya’da Alevilik adına önemli kazanmaların olduğunu belirten bir konuşma ger¬ 


çekleştirdi. Başkan Erbil, “Hangi liste kazanırsa kazansın asıl kazanan Cemevi’miz ve Birliğimiz olmalıdır. BAF çatısı altında birlikte hizmet etmeye ve yürümeye devam etmeliyiz” dedi. 

Genel kurula üyelerin yanı sıra misafir olarak da çok sayıda Türkiyelinin ilgi gösterdiği görüldü. 

Mali rapor ve denetleme raporlarının okunması¬ nın ardından aday listelerinin tanıtımı yapıldı. Genel 



kurulda Beyaz Liste ile İbrahim Mayii ve Mavi Liste ile Hüseyin Üzüm’ün listeleri yarıştı. 

Seçimde 459 üyenin 454 oyu geçerli sayıldı. 454 
oyun 280’ini alan Hüseyin Üzüm’ün Mavi Listesi seçimi kazandı. Hüseyin Üzüm’ün listesinde 24 Yönetim Kurulu, 8 Disiplin Kurulu, 6’sı da Denetleme Kurulu olmak üzere toplam 38 kişi yer aldı. 

Beyaz Liste ile yarışan İbrahim Mayıl’ın listesi ise 174 oy aldı. 
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Roj Women Assoriatcon suppoıts 

Kurdiüh, Turkish and Horanı-speaking wt>men in London 


jo seneyi aşkın tecrübemiz i!e, şiddet ve taciz mağduru kadinlara farkli alanlarda hizmet sağlıyoruz. Bunlar: fiziksel, psikolojik, cinsel, duygusal, ekonomik ya da herhangi bir istismar turu olabilir. 

Ruj Kadın Derneği olarak herkesin 

şiddetten arınmış bir yaşam hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 

Şiddetsiz bir yaşam için Kürtçe, Türkçe ve So.mnice konuşan, şiddet ve taciz mağduru kadınlara aile içi şiddet konusunda ücretsiz yardım sağlayan yeni bir projedir. Danışmanlarımız, başlangıç aşamasından itibaren sorun çözülene kadar: 

Türkçe, Kürtçe, Boranice ve İngilizce dillerince sîzlere yardıma olacaklardır 

Bizimle, rojwomen@gmail,com/info@roj women.org.uk adresine e-posta yollayarak iletişime geçebilirsiniz ya da 07440406553/02033029879 numaralı telefonlardan bizimle görüşüp nasıl randevu alabileceğiniz hakkinda bilgi edinebilirsiniz 

24-Saat Ücretsiz Ulusal Ev îçi Şiddet Yardım Hattı 0808 2000 247 


FOUNDED BY 


ROJ KABİN DERNF.Ğ t i.mrdn» du yaşuyuii fl'urE+e, Türkü’ vr Sûıttrîicr kiııi uşdA ütrJrrru Jt -.rüJ: ulu yur 
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0 W 0 MAN 



ood 


Taste of Nature 


Supplier of fresh fruit and vegetables to the UK 

www.cyprofood.com 



Telephone: +44 (0) 208 801 0101 | Fax: +44 (0) 208 801 0111 | Email: info@cyprofood.com Address: Al-A3 Brantvvood (nd. Estate, Brantwood Road, Tottenham, London N17 0DX 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Oktay Şahbaz 

Eğitimci 

oktyshbz@gmail.com 


Okulların sınav lig tabloları başarıyı göstermek için yeterli mı? 


Hepimiz çocuklarımızın başarılı okullara gidip eğitimde başarılı sonuçlar almasını isteriz. Bu sebepden dolayı okul seçimi yaparken bir zor bir süreçten geçeriz. Okul seçimi toplumun hangi kesiminden olursak olalım yaparken zorlandığı ve endişe ile yaptığı işlerin başında gelir. Çocuklarımızın iyi bir okula gitmesi, kendini güvende hissetmesi ve kaliteli bir eğitim almaşı tüm ailelerin ortak isteği. İlk okul seçimi yaparken bunlara daha oz önem veririz ama söz konusu ortaokul seçimine geldiğinde bu konuda daha çok dikkat ederiz ve kafa yorarız. Peki çocuğumuzun gittiği okulun başarılı olması sadece okulun sınav sonuçlarını gösteren lig tabloları ile mi anlarız? Yoksa bir okulun başarılı olduğunu öğrenmek için diğer, kapsayıcı, müfredatı ve yönetim biçimine bakmak gerek mi? 

Bir veli olarak kafamızda ilk net olmamız gereken konu iyi bir okulun ne olduğu anlayışıdır. iyi bir okul bence bulunduğu toplumu temsil eden ve toplumun tüm üyelerini, yeteneğine bakmaksızın, kapılarını açan okuldur. 
Bunun yanında iyi bir okul tüm öğrencilerine aynı düzeyde davranan okuldur. Okul kalitesini ve zenginliğini en iyi gösteren özellik ise okullun dengeli ve kapsayıcı bir müfredatı öğretiyor olmasıdır. Yane sadece bir iki der¬ 


sin üzerine yoğunlaşan değil, geniş bir ders çeşidini kapsayan ve eşit öğreten olmasıdır. 
Böyle olması öğrencileri teşvik etmekle kalmayıp onlarda değişik konularda meraklarndırmayı sağlıyacaktır. Bunun yanında aileler için iletişimin kolay olduğu okuldur. Son olarak bu özelliklerin yanında sürekli kendini yenileyen, iyi bir yönetime sahip olan, kalıcı bir öğretmen kadrosuna sahip olan, öğretimi daha çekici hale getiren, kendini sürekli değerlendirip zamanla yenileyen okuldur. Kısacası iyi okul, sadece sınav lig tablosunda sonuçları 100% A*-C olan okul değildir. 

Bir çok veli, bunlara okumuş ve eğitimli veliler dahil, çoğu zaman okul seçimleri yaparken herşeyi sadece sınav sonuçlarını gösteren lig tabloları ile anlatmaya çalışırlar. Bu çok yanlış bir metod olup ilerde sıkıcı sonuçlar olmasına yol açar. Sınav lig tabloları en temelde o yıl sınava giren öğrencilerin aldıkları sonuçları yüzdelik (%) ile verir. Kaç öğrencinin sınava girdiğini söylemez. Sadece kaç öğrencinin % A*-C aldığını ya da diğer sonuçları verir. Fakat görünmeyen ve herkesden saklanan ise kaç öğrencinin sınavlara girdiği gerçeğidir. Bir örnek verelim, diyelim bir ortaokulda 11. Sınıflarda 150 öğrenci var. 
Okul bu öğrencilerin 100 tanesinin başarılı 


olduğunu ve sınavlada iyi sonuçlar alacaklarını biliyor. Onun için sınava sadece bu 100 
öğrenciyi koyar ve eğer bu öğrencilerin hepsi A*-C (yada yeni sisteme göre 4-9) almışsa sınav lig tablosunda bu görünür, girmeyen 
50 öğrenciye değinilmez ve bu görünmez¬ 
den gelir. Bu ve buna benzer değişik oyunlar, başarıyı sadece sınav sonuçları ile gören müdürler tarafından yapılır. Bir çok ailede bu sonuçlara bakarak yanlış kararlar verip kendi çocuklarının ilerde o sınava girmeyen 50 öğrenci arasında görür. 

Sınav lig tabloları neyi göstermez? 

Sınav lig tabloları sınav sonuçlarını gösterir ama göstermediği ciddi bilgiler vardır. 
Bunlardan önemli gördüğüm bazılarını sizler ile paylaşacağım. Birincisi okula giden öğrencilerin arka planı ya da geçmişi hakkında birşey söylemez. Öğrencilerin ne kadar başarılı oldukları, evde ne kadar yardım aldıkları, hangi gelir grubuna ait olduklarını göstermez. Sınav sonuçlarının sadece o yıl için sonuçları gösterir, diğer yıllar konusunda bir bilgi vermez. Yine sınav sonuçlarının neden iyi ve nede kötü olduğu ile ilgili birşey söylemez. Belkide en önelisi eğitimin kalitesi ve derinliği hakkında birşey söylemez, eğitim ezbere dayalımı yoksa öğrenciler gerçekten 


tartışarak ve kendi öz kişilikleri doğrultusan- da mı öğreniyorlar, bunları göstermez. Unutmayalımki sürekli ezber yaparakda sınav geçilebilinir, önemli olan kalıcı bir eğitim almak. Sınav lig tablolarının göstermedikleri üzerine daha bir çok şey şöylenebilinir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar Google’a “What school league tables do not teli you” yazarak daha geniş bilgiye sahip olabilirler. 

Son olarak tekrar başa dönersek aslında dikkat etmemiz gereken çocuklarımızı nasıl bir okula göndermek istediğimiz, işe sadece akademik başarılı ile bakarsak o zaman sınav lig tablon ile çocuklarımızın geleceğini kolaylıkla riske atabiliriz. Ama eğer dengeli ve kendine öz güvenini kazanmış, kendine ve çevresine karşı sorumlu bir birey yetiştirmek olarak görürsek o zaman bir okuldan istediğimiz kapılarını herkese açan, dengeli bir müfredat sunan, öğrenmeyi teşvik eden ve rahatça diyalog kurabileceğimiz bir okul seçmek olacaktır. Bunlarda sınav lig tablolarında hiç bir zaman görünmez. Bunun için okulu ziyaret edip öğretmen ve yöneticiler ile görüşmek daha isabetli kararlar almamızı sağlıyacaktır. 
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SÜSE 


Brîgtıt MindS'da hedefimiz, öğrencilerimizin eğitim sürecinde öğrendiklerini akademik ve sosyal atanda başarıya ulaşmalarım sağlamaktır 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Acddent Claims 


Kaza mı yaptınız? 

Davanız için en akıllı seçim! 
Binlerce pound tazminat alabilirsiniz 

Trafik kaza lan - İncinme davaları 
Ev Kazaları - Bisiklet kazaları j s kazaları * Kayıp düşme davaları Çekici servisi- Araba tamiri 
24 Saat içinde kiralık araç 


} 



02oaeûi 5050 - 07747 355050 

366 Lordship Lane> Landon., NT7 7QX 


i PPI DAVALARI 

: Bankanız size borçlu olabilir 

: Ha be ri niz olmada n a sağı da bu I u narı : kredi koruma güvencesi 
: (Payment Protection Insurance) 

\ eklenmiş olabilir, 

\ Aşağıda olan 
: ürünlerden bîrin S âl dmsz mı? 

: Banka kredisi 
: Mortgage 
■ Mağaza Kartı 
] Kredi kartı 

: Araç Kredisi ve diğer krediler 



w ww. s rr a rta cci den tçlai ms, eom in fa asm arta ccldentdalms.com 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Erdoğan’ın İşaretiyle 
Afrika Gazetesi’ne Saldırdılar 


Türk devleti uluslararası alanda hiç bir meşruiyeti olmayan Efrîn'e dönük işgal saldırısını sürdürürken, bu işgal saldırısına dönük en ufak karşıt görüşü de tahammülü yok. Kıbrıs'ta yayın yapan ve Türk devletinin Efrin saldırısını 'Kıbrıs'a Barış Harekatı, Suriye'ye Zeytin Dalı Harekatı... 
Türkiye'den bir işgal harekatı daha' manşetini atan Afrika Gazetesi, faşistlerin saldırısına uğradı. 

Türk devleti uluslararası alanda hiç bir meşruiyeti olmayan Efrîn’e dönük işgal saldırısını sürdürürken, bu işgal saldırısına dönük en ufak karşıt görüşü de tahammülü yok. Kıbrıs’ta yayın yapan ve Türk devletinin Efrin saldırısını ‘Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı... Türkiye’den bir işgal harekatı daha’ manşetini atan Afrika Gazetesi, faşistlerin saldırısına uğradı. Lefkoşa’da bulunan gazetenin ofisi önünde toplanan ve gazete çalışanlarına linç girişiminde bulunan Türk faşistleri, ofise taş ve sopalarla sadırdı. 

Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent “Kuzey Kıbrıs’ta Madımak ruh halini yaşadık” ifadesini kullandı. 

Saldırıya AKP’li Türk Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan Bursa’da yaptığı konuşmayla start vermişti. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış. ‘Türk ordusunu Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığım’ söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle, Kuzey Kıbrıs’ta onlara cevap vermeleri lazım” demişti. 


Ipgatm adı ya&S^ı mttofm allar.pp pulLannft* Bizimkim “&anş’ ria süsleme* Sunyş e£« âlun Iluufi 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Kıbrıs'a Barış Harekatı, Suriye'ye Zeytin Dalı Harekatı 



Türkiye’de bir işgal harekatı daha 




Milletvekiline 
Irkçı Saldırı 

Türk devleti tarafından Efrin’e yönelik başlatılan işgal girişimine yönelik tepkilerini sosyla medya üzerinden gösteren Kuzey Kıbrıs CTP Milletvekili Derya Doğuş’a dönük ırkçı saldırılar devam ediyor. 
Doğuş Derya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Derya, “Kanla beslenen iktidarlar barış yapmayı beceremez. Savaşa hayır” demişti. 


CTP Milletvekili Doğuş Derya yeminine başlamadan önce ıslık ve bağırışlarla protesto edildi. Bazı milletvekilleri salonu terk etti. 

Doğuş Derya milletvekili yeminini ettikten sonra faşizme karşı omuz omuza şeklinde slogan atarak zafer işareti yaptı. 

Mecliste yaşanan sert tartışma ve bağırışmalar tam durulduğu esnada seyirci kısmından bir kişinin Derya’ya laf atması üzerine söz konusu kişi görevlilerce meclis genel kurul salonundan çıkarıldı. 
Meclis Başkanı Angolemli, ‘Böyle şey olmaz, susmayanları dışarı atın’ dedi. 

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Doğuş Derya yeminini bitirdikten sonra Derya’ya kağıt fırlattı. 
Olaylı yemin töreninin ardından meclis genel kurulu kapandı. 
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Hatay Mutfağı Londra'da 



Suzarı Doğan 

B abel Cafe Restaurant Londra şubesini Stoke Newington’da açtı. 600 çeşit yemeğiyle UNESCO tarafından ödüllü mutfak adıyla tanınan Hatay’ın lezzetlerini Londralılara sunmaya çalışan restoranın işletmecisi Emir Buran, “Yemek yapmak bir sanattır. Bunu sanatın her çeşidiyle de bütünleştirmek de bizim işimiz. Konuklarımız ödedikleri her kuruşun hakkını alıyor ve güler yüzle bu kapıdan çıkıyorlarsa ne mutlu bize” dedi. 

Hatay mutfağının dillere destan lezzetleri Lordralılarla buluştu. Stoke Newington’da aile restoranı olarak açılan Babel Cafe Restaurant, çok kısa zamanda Türkiyelilerin yanı sıra İngilizlerin de uğrak mekanı oldu. UNESCO tarafından koruma altına alınan Hatay mutfağının lezzetlerini sanatsal etkinlikler ile müşterilerine sunmaya çalışan restoran işletmecisi Emir Buran, Kasım ayında hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İstanbul-Cihangir’de 
10 yıldır hizmet veren Babel Cafe Restaurant’ın 
Londra’da da şubesini açtıklarını anlatan Buran, İstanbul’da yakaladıkları restoran kalitesini Londra’da da denemek istediklerini o nedenle bu restoranı açtıklarını söyledi. 

İddialıyım Çünkü İşin İçinde Sanat Var 

İstanbul’da tanındıklarını ve sınırları aşarak bu lezzeti sanat bütünlüğüyle başka ülkelerde de insanların beğenisine sunmak istediklerini anlatan Buran, “İstanbul’da annem ve babamın işlettikleri Babel Cafe Restaurant’ın Londra’da da olması gerektiğini düşündüm. Bu düşüncemi aileme açtığımda olabilir mi diye tereddüt ettiklerini ama sonra büyük destek sunduklarını gördüm. Onların desteğiyle böyle bir girişimde bulunmak benim için bir şans diyorum. 
Ben Mimar Sinan Üniversitesi Opera mezunuyum. 
Sanat alanında bir gelecek düşünüyorum tabi ki ama bu sanatın restoran ile bütünleşmesi aklımda sonradan oluştu. Fikirlerimin hayata geçirilmesi biraz zaman alacak ama beni ilerde çok mutlu edecek ve müşteriler tarafından çok beğenilecek bir konseptin altına imza atacağımı düşünüyorum. İddialıyım bu konuda çünkü biliyorum ki sanat insanın ruhu. Açlık ise insanın midesine hitap eden ve ikisinin de kalp¬ te bütünleşen bir güzelliği var. Bu bütünlük bizim restoranımızda zaman içinde oturacak bir konsept olacak diye düşünüyorum” dedi. 

Sanat ve Yemek Bütünleşti 

Babel Cafe Restaurant yaklaşık 65 kişilik bir restoran ve 5 çalışan ile hizmet veriyor. İki katlı meka¬ nın üst katı restoran alt katı ise konser salonu olarak 


kullanılıyor. Sanatın her dalına açık olduklarını anlatan işletme sahibi Emir Buran, özellikle jazz, blues müziklerini bu mekanda dinlemenin mümkün olduğunu söyledi. Film kulübü, sergiler ve yerel sanatçıların konserlerine de öncelik vermeye çalıştıkla¬ 


rını belirten Buran, “Bizim restoranımızda sanat ön planda. Müziğin ruha hitap ettiği her yönünü burada sevenleri ile buluşturmaya çalışacağız elbette ki. 
İngiltere’de yaşadığımız için İngilizce, bulunduğumuz bölge Türkiyelilerin yoğun yaşadığı bir bölge 


olmasından kaynaklı Kürtçe ve Türkçe müzikler ve diğer etnik grupların hepsinin kendini bulacağı müzik türlerinin sunulduğu bir mekan olmak en önemli amacımız. Tabi ki ilk sırada Hatay’ımızın enfes lezzetlerini misafirlerimize sunmak bizim için daha da önemli” diye konuştu. 

Dünyanın merkezinde bulunmanın bir şans olduğuna da dikkat çeken Emir Buran, dünya çapında tanınmamış ama çok özel müzikler icra eden sanatçılarla tanışmanın her an mümkün olduğu bir kentte yaşadığımızı söyledi. Bu nedenle yerel sanatçıların yapacakları her türlü müziğe açık olduklarının altını çizen Buran, “Lokal sanatçılara şans tanımak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların arasında biliyorum ki henüz tanınmamış ama dünya çapında dinlenmesi gereken sanatçıların olduğu bir gerçek” dedi. 

Hatay Mutfağının 
Özel Lezzetleri Burada 

Hatay lezzetleri konusunda da bilgi veren işletmeci Emir Buran, “Restoranımız özel bir lezzet sunuyor müşterilerine. Londra’da bir ilk diyebiliriz. 
Çünkü başlı başına Hatay lezzetlerini sunan bir restoran yok bu kentte. 600 yemek çeşidiyle UNESCO tarafından koruma altına alınan bir mutfağın lezzetlerini sunmak, bizim için de büyük bir ciddiyetle ve aşkla bu işi yapmamız gerektiğini düşündürüyor bize. O nedenle sevgisiz yapılmış bir yemek sunmuyoruz müşterilerimize. Tadı damakta kalan lezzetin püf noktası budur diye düşünüyoruz. Yaklaşık üç aylık sürede gördük ki burada büyük bir eksiği doldurmaya niyetlenmişiz. Bu da bizim için bir gurur diyebilirim. Ayrıca yaptığımız yemeklerin ana lezzet maddelerini Hatay’dan getirtiyoruz. Henüz bu lezzeti tatmamış yeni müşterilerimize özellikle Babel Special önerimiz çok tutmaya başladı. Tepsi Kebabımız da bize özel bir damak tadı. Bunu da şiddetle öneriyoruz” dedi ve yeni lezzetlere açık olanları da ve Hatay tadını bilen ve Londra’da bunu yemek isteyenleri de bu mekana beklediklerini aktardı. 

Veganlar Unutulmadı 

Buran ayrıca hayvansal ürünler tüketmeyen Veganlara yönelikte değişik lezzetler sunduklarını anlatarak onları unutmadıklarının altını çizdi. Veganlar için özel bir menü hazırladıklarını ve bu menünün içinde ana yemekler dışında 15 çeşit meze de bulunduğunu söyledi. 

Kendini genç hisseden sanat ruhlu herkesin buluşma noktası haline gelen Babel Cafe Restaurant, 
86 Stoke Newington High Street adresinde hizmet 
veriyor. 
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YouTube’dan 
Para Kazanmak 
Zorlaşacak 

YouTube, yayıncıların yükledikleri videolardan reklam geliri elde edebilmek için yeni kriterler getirildiğini açıkladı. Böylelikle platform üzerinden para kazanmak zorlaşacak. 

Google'a ait olan internetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme standartlarını değiştireceğini açıkladı. 

Video yayıncılarının platform üzerinden para kazanması artık daha çok kritere bağlı olacak. 

BBC Türkçe'nin haberine göre yayıncılar, yükledikleri videolardan reklam geliri elde edebilmek için şu kriterleri karşılamak zorunda: 

Yayıncının kanalının en az 1000 
abonesi bulunmalı. 

Kanalındaki videolar geçmiş 12 ay içinde 4 bin saatten fazla izlenmiş olmalı. 

YouTube'un 9 ay önce getirdiği son kriterlere göre, yayıncıların reklam geliri kazanabilmesi için, kanallarındaki içeriklerin 10 bin saatten 



fazla izlenmiş olması gerekiyordu. 

Reklamlandırma için yeni kriterler 

Yeni strajenin bir diğer ayağını ise Google Preferred servisinin işleyişindeki değişiklik oluşturuyor. 

Bu servis, reklam verenlere ek ücret karşılığı, 18-34 yaş aralığındaki izleyicilerin en çok izlediği videolara reklam verme olanağı sağlıyor. 

Şu ana kadar bu sistem otomatik işliyordu. Ancak YouTube artık bu videoların çalışanlar tarafından manuel olarak kontrol edileceğini açıkladı. 

Bu adım, bazı reklam verenlerin boykotu ve bir intihar etmiş bir kişiyi gösteren videonun popüler bir vlogger (video blogger) tarafından YouTube'a yüklenmesinin tepki çekmesinin ardından geldi. 

YouTube, videoyu yayından kaldırmakta geç kalmakla eleştirilmişti. 



Yapay Zeka İlk Kez İnsanı Geçti! 


Çin'in en büyük elektronik ticaret şirketi olan Alibaba Grup tarafından geliştirilen yapay sinir ağı 100 bin sorudan oluşan "Stanford Soru Cevaplama Veri seti" okuduğunu anlama testinde insanlardan yüksek bir skora ulaşan ilk makine oldu. 

Alibaba'nın yapay zeka ile öğren¬ me sistemi 11 Ocak tarihinde yapılan okuduğunu anlama testinde 
82.44 puan alarak, 82.304 puan ortalamasına sahip olan insanlardan daha yüksek bir skor elde etti. 

İnsanlar geçtiğimiz yıllarda satranç gibi daha karmaşık oyunlarda, yüksek işlem kapasitesinin yardımıyla insanları yenmişti ancak lisan hakimiyeti bugüne kadar makineler 


için daha zor bir konuydu. Makine¬ nin test sonuçları, sorulara cevap verebilmek için çağrı merkezleri ile çalışan firmaların artık öğrenebilen makinelerle çalışabileceğine işaret ediyor. 

Müze rehberliğinde kullanılabilinir 

Alibaba Araştırma Ekibi'nden doğal dil işleme uzmanı Si Luo, dikkat çeken gelişmenin, makinelerin "yağmur nasıl oluşur"gibi sorulan büyük bir yüzdeyle doğru cevaplanmış olması olduğuna dikkat çekerek, "Geliştirdiğimiz yapay zekanın altındaki teknoloji müşteri hizmetleri, müze rehberliği ve çevrimiçi soruların cevaplanmasında kullanılabilir" dedi. 


Zuckerberg: Facebook’ta 
Büyük Bir Değişikliğe Gidiyoruz 


Facebook'ta kişinin hesabına girdiğinde karşısına çıkan ilk sayfanın 'daha az reklam, haber ve tanıtım, daha çok aile ve arkadaş kaynaklı içerik' gösterecek şekilde değiştirileceği açıklandı. 

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2018 yılı için Facebook'ta değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. 

Konu ile ilgili Facebook sayfasın¬ dan açıklama yapan Zuckerberg, kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldıklarını belirterek, Facebook'un kurgusunda büyük bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. 

Zuckerberg, "İlk değişiklikleri, arkadaşlarınız, gruplarınız ve ailelerinizle ilgili daha fazla bilgi edineceğiniz Haber Kaynağı'nda göreceksiniz" dedi. 



Ayrıca, yeni değişiklik doğrultusunda reklam, haber ve tanıtımların azalacağını ifade ederek, değişikliğin amaçlarını şöyle sıraladı: 

"Bu değişiklikle insanlar Facebook'ta daha az zaman geçirecek ve siteye girmek için sebepleri azalacak. Ancak bu arada sitede geçirdiğiniz zaman daha değerli ve faydalı bir hal alacak. Doğru yönde hareket edersek bunun uzun vadede toplum ve bizim işimiz üzerinde olumlu etki edeceğine inanıyorum." 

Öte yandan değişimin birkaç hafta içinde devreye gireceği belirtildi. 



Dijital Detoks: 

Telefon Bağımlılığından Yedi Günde Arının! 


Cep telefonu bağımlısı haline geldiğinizi düşünüyor, elinizde telefon olmadan yemek bile yiyemiyorsanız 'dijital detoks'un vakti gelmiş demektir... 

Uyanır uyanmaz yaptığınız ilk iş nedir? Sosyal medya hesaplarınızı incelemek mi? E-postalarınızı kontrol edip haber bakmak mı? Şimdi, telefonunuzun yatak odasında olmadığını hayal edin. Eğer bu sizi amaçsız ya da rahatsız hissettiriyorsa, o zaman dijital detoksun vakti gelmiş demektir. 

The Guardian gazetesine konuşan 'dijital detoks uzmanı' Tanya Goodin, bu kararın dijital dünyayla bağlarınızı tümden koparmak olmadığını vurgulayıp şöyle diyor: 
"Bu, teknolojiyle sağlıklı bir şekilde yaşamayı öğrenmek anlamına geliyor. İnsanlar sürekli ellerinde telefon olmadığında nasıl hissettikleri konusunda şaşkına dönüyor ve bu şekilde devam etmek için motive 


oluyorlar." 

Yedi günlük bir dijital detoks programı tasarlayan Goodin, günde kaç dakika telefon ekranına baktığınızı ve telefonunuzu kaç defa kullandığınızı ölçen uygulamaları da öneriyor. 
İşte Goodin'in önerileri... 

Dijital detoks kuralları 

• Telefonunuzdaki bütün sosyal medya uygulamalarını silin, bunlara sadece bilgisayarınız¬ dan girin. 

• Diğer uygulamaların ses ve pop-up bildirimlerini eğer açıksa, kapatın. 

• Telefonunuzu cebinizde tutun; toplantılarda veya arkadaş buluşmalarınızda gözünüzün önünde durmasın. 

• Toplu ulaşımda telefonunuzu çantanıza veya cebinize kaldırın. 

• Tuvalete giderken telefonunuzu yanınızda götürmeyin. 
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T ürk ordusunun, Kürt halkının Rojava’da elde ettiği askeri, diplomatik kazanmalara dönük tahammülsüzlüğü 20 Ocak günü başlayan Efrin’i işgal girişimiyle yeniden nüksetti. 

Kürtlerin YPG öncülüğünde Suriye’de DAİŞ çetelerine karşı vermiş olduğu görkemli mücadele ile elde ettikleri askeri ve diplomatik başarılar Türk devletinin uzun zamandır hedefinde idi. Kobane zaferini hazmedemeyen Türk devleti, kendi taşeron örgütü olan DAİŞ üzerinden Türkiye’de Kürtleri ve muhalifleri hedefleyen intihar saldırıları ile halkların Rojava’ya olan ilgisini kırmayı planladı. Bir yandan Türkiye’yi ve Kuzey Kürdistan’ı iktidarı uğruna savaş kompleksine çeviren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim üstüne seçimler organize edip kendi YSK’sım da faal kılarak, diktasını sandıklar aracılığıyla organize bir teröre dönüştürdü. Her konuşmasında “Bir gece ansızın girebiliriz” tehditleriyle Kürtlere karşı düşmanlığını sürekli tekrar etti. 

HDP’yi baskıyla, tutuklamalarla tasfiye etmeye çalışan AKP iktidarı MHP’yi de yanına alarak Türkiye’de şoven, militarist bir güruh yarattı. Yarattığı mürit tayfasından da git gide özgüven kazanan Erdoğan, bu sefer Kürt düşmanlığını Antep ve Adıyaman’da yetiştirdiği cihadist örgütlerle Efrin’i işgal girişiminde gösterdi. 72 F-16 ile Efrin’i işgale yeltenen Türk ordusu ve taşeronları YPG ve YPJ’li savaşçıların yoğun direnişi ile karşılaştılar ve Efrin’e henüz ulaşamadılar bile. Türkiye’nin batısında neredeyse zeytin ağacı bırakmayan AKP-MHP koalisyonunun Efrin’i işgal girişimine “Zeytin Dalı Harekatı” adını vermesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. 

Efrin’i işgal girişimine karşı “Savaşa Hayır” şiarıyla sokaklara çıkıp protesto hakkını kullanmak isteyenler, ya da sadece “Savaşa Hayır” diyen herkes Erdoğan ve takım elbiseli, sivri burun ayakkabılı özcesi mafya görünümlü güruhların direk hedefi oldu. Birçok sanatçı linçe maruz kalırken, onlarca kişi tutuklandı. 

Şüphesiz ki Türk devletinin kurumsal terörizm¬ den payını elbette ki her zamanki gibi HDP ve DBP en fazlasıyla aldı. HDP, DBP ve DTK’nın Türk devletinin pervasız işgal girişiminden sonra yapmak istediği basın açıklaması yasal holiganlar olan polislerce basıldı, HDP Diyarbakır il binasına basın mensupları dahil hiç kimse alınmadı. 


Korku imparatorluğu kurarak diktatöryasım garanti altına almaya çalışan Erdoğan hükümeti, darbe dönemlerinde dahi duymadığımız/tanık olmadığımız uygulamaları devreye soktu. Öyle ki tiyatro oyunları yasaklandı, sosyal medyada işgal girişimini eleştiren gazeteciler, akademisyenler, aktivistler evlerinin kapıları gece yarıları kırılarak gözaltına alındılar. 

Sadece içeride terör estirmekle yetinmeyen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın 


yapan Afrika gazetesinin “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” manşetini bahane göstererek müritlerini gazeteyi basmaya teşvik etmişti. Gazete binasını talan eden faşist grubun saldırısı karşısında gazetenin genel yayın yönetmeni olan Levent Şener, yaşananları Madımak’a benzeterek, “Bi yakmadıkları kaldı” dedi. 

Türkiye’de ise malum yaşanan tablo yeniden kendisini gözler önüne serdi. Topçusundan, popçusuna Ermeni Patriğinden, Yahudi Sinagoguna herkes hep bir ağızdan ırkçılığı haykırıp, savaş çığırtkanlığı yapmaktan geri durmadı. 

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi’nin açıklamasına göre 4 günde 30 sivil Türk ordusu ve çetelerince katledildi. 

Tüm bu yaşananlar durumun vahametini gösterirken, uluslararası arena ise “nötr” kalmayı tercih etti. 
İşte Türk ordusunun Efrin’i işgal girişimi sonrasında yapılan açıklamalar: 

BM: Endişe verici 

BM Sözcüsü Stefan Dujarric de Türkiye’nin Efrin’e saldırısına ilişkin şöyle konuştu. Dujarric, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, durumun endişe verici olduğunu söyledi. 

Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Dujarric, operasyon hazırlığının Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, “Sivillerin yaşamına mal olacak her türlü girişimden üzüntü ve endişe duyuyoruz” dedi. 

Dujarric dün ise Türkiye üzerinden Suriye’ye ya¬ 


pılan insani yardımların durdurulduğunu duyurdu. 2 
gece öncesinde Suriye başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi Efrin’in işgaline ilişkin Türkiye’ye “sınırlı” olma “tavsiyesi” ötesine gidemedi. 

Topu ABD’ye atan Rusya: Endişeyle Öğrendik! 

Rusya Dişişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Efrin operasyonuna ilişkin “Endişeyle öğrendik” açıklaması yaptı. Rus senatör Klintseviç ise Rusya’nın BM’de Türkiye’nin Efrin’de başlattığı operasyonu sonlandırmasım isteyeceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD provokasyonları krizi başlatan başlıca faktördür” diye açıklama yaptı. 

ABD: Kaygılıyız! 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Efrin harekatı nedeniyle kaygılı olduklarını söyledi. 
Tillerson, sivillerin korunması için bütün taraftarlar çağrı yaptıklarını belirtti. 

Almanya Sol Parti’den Efrin tepkisi: Rusya ve NATO Kürtlere ihanet ediyor 

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Sol Parti (Die Linke) Eş Başkanı Katja Kipping, Cumhurbaşkanı “Erdoğan’ın birliklerinin Kürtlerin yerleşim yeri Efrin’e saldırdığını” söyledi ve operasyonu “utanç” olarak nitelendirdi. 

Kipping ayrıca “Rusya ve NATO’nun Kürtlere ihanet etmesi bir utançtır. Evet, Rusya ve NATO Kürtlere ihanet ediyor” sözleriyle Rusya’nın Türkiye’nin operasyonu için hava sahasını açmasına dikkat çekti. 

AB: Çok endişeliyiz 

Avrupa Birliği’nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik 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Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Efrin’e yönelik operasyonun Suriye’ye ilişkin görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesine ciddi zarar verebileceğinden endişelendiğini belirtti: 

“Çok endişeliyim. Bir tarafta insani durum var. 
İnsani yardımların ulaşacağını ve sivil halkın sahadaki askeri faaliyetlerden etkilenmemesini garanti altına almalıyız. Strateji bakımından askeri faaliyetlerin IŞİD’e odaklandığından emin olmalıyız. Beni endişelendiren bir diğer konu da Suriye’de diğer taraflarca yapılan askeri faaliyetlerin Cenevre’deki görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesine ciddi zarar verebilecek olması.” 

NATO: İtidalli ve Orantılı Yapılsın! 

Sputnik’e konuşan bir NATO yetkilisi Türkiye’nin Efrin’e dönük operasyonu ile ilgili NATO’ya bilgi verdiğini aktardı. 

NATO yetkilisi ayrıca “Tüm ülkelerin öz savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve itidalli biçimde yapılması önemli” ifadelerini kullandı. 

DSG: 

Efrin'de Direneceğiz ve Kazanacağız! 

Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadelede ABD liderliğindeki Koalisyon ile birlikte hareket eden Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bir basın açıklaması yaptı. 



Açıklamada, ‘koalisyon güçleriyle oluşturulacak sınır güvenliğinin bahane edilerek’ Efrin’e saldırıldığı kaydedilirken, “Bu bahane hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi ve saldırının “IŞİD’e destek” olduğu savunuldu. 

Rusya’ya, saldırıya ‘yeşil ışık’ yaktığı için tepki gösteren DSG, “Rusya ahlaki ilkeleri bir yana bırakarak, Türk devletine saldırı için yeşil ışık yaktı. 
Saldırıların gerçekleştirildiği bölge, Rusya’nın gözetimindeki bölgedir. Rusya’nın izni olmadan bu hava sahasında tek bir uçuş dahi gerçekleştirilemez” dedi ve ‘tavrını netleştirme’ çağrısı yaptı. 

Uluslararası Koalisyon’a da seslenen DSG, ‘so¬ 


rumluluklarını yerine getirme’ çağrısı yaptı. 

“Sonuna kadar direneceğiz” denilen açıklamada, ‘Kobani zaferi’ hatırlatılarak, “Efrin’de de zafer kazanacağız. En büyük başarımız Efrin’de olacaktır” diye belirtildi. 

YPG: 

Hiçbir Saldırı Karşılıksız Kalmayacak 

Türkiye’nin Efrin işgali konusunda YPG’den ilk açıklama YPG’nin Efrin’deki sözcüsü Rojhat Roj’dan geldi. Roj, Türk ordusunun Efrin civarında¬ ki köyleri bombaladığını belirtti. 

TSK uçakları tarafından Efrin’de YPG mevzilerini bombaladığını belirten Roj, şunları söyledi: 

“TSK uçakları Efrin bölgesinde 100 yere bombardıman yaptı. Türkiye’nin savaş uçakları Suriye içerisinde Efrin’deki YPG/ YPJ mevzilerini de vurdu. 
Fakat askeri yerlerde can kaybı yok. Efrin merkeze yakın yerlerde bombardıman oldu. Türkiye ve ÖSO güçleri Bilbile bölgesinden Efrin’e girmek istediler ancak YPG güçlerimiz izin vermedi. Çatışmalar sürüyor. Bu yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak.” 

İngiltere’den Türkiye’ye Efrin Desteği! 

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Efrin’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye sı¬ 


nırlarını güvenli tutmak istemekte haklı” ifadesini kullandı. 

Johnson, “Şiddeti azaltma ve en önemli göreve odaklanmaya devam etme hedefini paylaşıyoruz. O da Suriye’de Esad rejiminin sonunu getirecek siyasi süreçtir” dedi. 

HDP: Bu Bir İşgal Girişimdir 

HDP adına açıklama yapan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, ‘Zeytin Dalı’ adı verilen operasyona ilişkin “Egemen iktidarların tarihinde hep böyle olmuştur. Ne zaman bir savaş, katliam olsa barışla anılan semboller kullanılır” ifadelerini kullandı. 

Kemalbay operasyona ilişkin şunları söyledi: 

Efrin’den Türkiye’ye bir saldırı varmış gibi açık bir yalan söylenerek işgal girişiminde bulunuluyor. 
‘Terörist saldırı var’ diyerek Türkiye halklarına yalan söylüyorlar. Efrin’den Türkiye’ye bir çakıl taşı bile atılmamıştır. 

Bu saldırıyı bir ‘işgal girişimi’ şeklinde yorumlayan Kemalbay, devamla şunları aktardı: 

Bu saldırı halkların ekmeğini küçültecektir. Yoksullarının çocukları bu savaşa sürülecektir. Bu saldırı, Kürt halkının özgürlük taleplerini yok etmek için yapılan bir saldırıdır. Erdoğan rejiminin bu işgal girişimi kabul edilemez. 

Kürt partiler: 

Saldırılar bir an önce durdurulsun 

Afrin’e yönelik başlatılan operasyona ilişkin ortak açıklama yapan Kürt partiler, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti ve “Bu saldırı hiçbir sorunun çözümüne hizmet etmeyeceği gibi mevcut karmaşık durumu daha da içinden alınmaz hale getireceği açıktır” ifadelerini kullandı. 

Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (PDK-Bakur) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) tarafından saldırının bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı: 

“Kürtler, Türkler; barış, demokrasi ve özgürlükten yana bütün toplumsal kesimler her türlü şiddet ve savaş anlayışına dur demelidir. BM, AB, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı savaşın son bulması için inisiyatif almalıdır.” 

TEV-DEM: Soçi'ye Katılmayacağız! 

Aldar Xelil, hiçbir suretle Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayacaklarını söyledi. 

Reuters’e konuşan Batı Kürdistan’daki (Rojava) Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Eş Genel Başkanı Aldar Xelil, Rusya’nın bir yandan Türkiye’nin Efrin’e saldırmasına onay vermesi bir yandan da kendilerini Soçi’ye davet etmesinin çelişkili olduğunu, dolayısıyla Rusya’nın gerçekleştirdiği bu kongreye katılmalarının anlamsız olduğunu ifade etti. 

Xelil, Kürtlerin bu kongreye katılmasının zayıf bir olasılık olduğunu belirtti. 

Tüm bu gelişmeleri dikkatle takip eden Kürdistanlılar ve dostları dünyanın dört bir yanında alanlara çıkarak Türk ordusu ve çetelerinin Efrin’i işgaline seyirci kalmayacaklarını gösterdi. Eylemlerin devam edeceği belirtiliyor. 
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’47 Milyar TL Açık Veren Bir Bütçe İçin Neden 83 Milyar TL Borçlanma Yapıldı?’ 



2017 yılında bütçede 47,5 milyar TL açık 
verildiğini belirten iktisatçı Mahfi Eğilmez, net borçlanmanın aynı yıl için 83,6 milyar TL olduğunun altını çizerek, üçüncü çeyrekteki çift haneli büyümenin özel kesimin borçlarını ödeme yoluyla gerçekleşmiş olabileceği yorumunda bulundu. 

İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2017 yılı Türkiye ekonomisindeki verileri değerlendirdi; en 'tuhaf' görünümün ise kamu finansmanı dengesinde olduğunu yazdı. 

Eğilmez, 2017 yılı Bütçe Kanunu yürürlüğe girdiğinde öngörülen bütçe açığının 47,5 milyar TL olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda ilgili düzenlemede Hazine'nin net borçlanma limitini gösterdiğini ifade etti. 

Ancak yılın ikinci yarısında bu limitin kademeli olarak ilkin 52,4 milyar TL'ye, daha sonra ise yeni bir kanun ile 89,4 milyar TL'ye yükseltildiğine vurgu yaparak, net borçlanmanın 83,6 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldiğini belirtti. 

İktisatçı, 2017 yılındaki net borçlanma miktarının, önceki üç yılın toplamından bile fazla olduğuna dikkat çekerek şu soruya yanıt aradı: "Bütçe açığı başlangıçta tahmin edilen 47,5 milyar TL'lik bütçe açığını aşmadığı halde net borçlanma nasıl oldu da 83,6 milyar TL oldu?" 

Eğilmeze göre bu soruya yanıtın bir bölümü Hazine nakit açığında saklı. 


Bütçe açığı 47,4 milyar TL olurken Hazine nakit açığının 60,4 milyar TL olduğunu belirten iktisatçı, geçtiğimiz dönemlerde alınmış, ancak henüz ödemesi yapılmamış bu işlemlerin (emanet) Hazine'ye yazıldığı açıklamasında bulundu; bu tablonun emanetlerin yıl içinde ödendiğini gösterdiğini söyledi. 

Ayrıca Eğilmez, bu ödemelerin en büyük bölümünün bekleyen KDV iadelerine ilişkin olduğu tahmininde bulundu. 

İktisatçı bu sefer de hâzinenin niçin bu emanetleri devretmek yerine erken ödeme¬ 


ye tabi tutmuş olabileceğini sorarak, bunun iki yanıtı olabileceğini ifade etti. 

Özel kesimin borçlarının giderek artığına vurgu yapan Eğilmez, bu yolla beraber borçlar için yüksek ödeme yöntemi uygulanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. 
İkinci bir yanıt olarak ise "Büyümeyi desteklemek amacıyla piyasaya likidite vererek ekonomiyi canlı tutmak tercih edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı. 

İki yanıtın da Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı adımlar ol¬ 


duğu yorumunda bulunan Eğilmez, son olarak 2017 yılı için kamu finansmanı tarihine "değişik ve "ilginç" bir yıl olarak geçeceği görüşüne yer verdi. 

İktisatçı, ayrıca bu borçlanmanın ekonominin canlanması adına yapılan bir uygulama olabileceğinin altını çizdi. 

Ekonomideki yüksek büyüme için iktisatçılar ne demişti? 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 11,1 büyümüş, birçok iktisatçı ise bunun nedenlerini ve sürdürülebildiğini sorgulamıştı. 

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak TÜİK'in yeni hesaplama sistemi yüzünden 'yeni büyüme serisinin bir anlam ifade etmediğini' savunurken, bir diğer iktisatçı Evren Bolgün ise Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde çift haneli büyümeye devam edemeyeceğini belirterek, "Aslında, tek seferlik, hormonlu bir büyüme diyebiliriz. Bu siyasi bir tercihti; hükümet büyüme ortalaması yüzde 5lerin altına doğru giderken, teşvik, yüksek büyüme, yüksek enflasyon, yükselen bütçe açığı kompozisyonuyla bunu gerçekleştirdi. 
Sürdürülebilir olmayacağı çok açık" yorumunda bulunmuştu. 
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Dünyanın En Zengin Yüzde 1’lik Kesimi 

Küresel Servetin %82’sine Sahip 



İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir adaletsizliğinin 2017'de arttığını ifade ederek yaratılan küresel servetin yüzde 82'lik bölümünün en zengin yüzde 1'lik kesimin cebine gittiğini söyledi. 

Kuruluşun raporuna göre, dünyanın fakir yüzde 
50 Tik kesimindeyse herhangi bir servet artışı gözlenmedi. 

Oxfam’a göre çıkan sonuçlar küresel ekonomik sistemin başarısızlığına işaret ediyor. 

Kuruma göre, vergiden kaçınma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler. 

Oxfam 2017 yılının başında açıkladığı raporda 

dünya nüfusunun yarısınn servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıklamıştı. 

Kurum bu yıl bu sayının 42 olduğunu ifade etti, geçen yılın sayısını ise 8’den 61’e revize etti. Revizyona gerekçe olarak elde edilen güncel verilerle yapılan yeni hesaplamalar gösterildi. 

Oxfam Direktörü Mark Goldring, “Tabloya neresinden bakarsanız bakın kabul edilemez bir durum” dedi. 

Kurum, ekonomik işleyişlerin gözden geçirilmesi ve şirketlerin hissedarların kârını maksimize etmek üzere çalışmasının sosyal etkilerinin dikkate alınma¬ 


sı gerektiğini vurguluyor. 

Her 10 dolar milyarderinin 9'u erkek 

Dünyada toplam dolar milyarderi sayısının 2.043 
olduğunu ifade eden Oxfam, her 10 milyarderden 9’unun da erkek olduğunu vurguluyor ve kadın-erkek gelir adaletsizliğine de dikkat çekiyor. 

Oxfam’m önerileri arasında, dünyanın en zengin 


yüzde 10 Tuk kesiminin toplam servetinin en fakir yüzde 40 Tık kesimin gelirini aşmaması için hükümetlerin aktif olarak çaba göstermesi var. 

Ancak serbest piyasa ekonomisini savunan düşünce kuruluşu Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Direktörü Mark Littlewood, “Oxfam, yoksul kesimlerin sorunlarına çözüm bulmaktansa zengin şahısları bir 


takıntı haline getirmiş durumda” diyor: 

“Daha yüksek vergiler ve servetin yeniden dağıtımı fakir kesimler için bir fayda sağlamayacaktır. 
Zengin şahıslar aynı zamanda en çok vergiyi ödeyen kişiler. Gelirlerinin azaltılması kimseye bir fayda sağlamaz.” 
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Savaş ve Soykırım 


Türkiye’de faşizmin zihniyet ve siyaset olarak yaratıcı ve uygulayıcı gücünün İttihat ve Terakki Cemiyeti olduğu bilinmektedir. Bu da kendini savaş ve soykırım olarak ortaya koymuştur. Nitekim İttihat ve Terakki Yönetiminin Talat, Enver ve Cemal’den oluşan üç paşası, Osmanlı İmparatorluğunu büyük bir istekle dünya savaşının içine soktukları gibi, gücünü tüketene kadar da söz konusu savaşın içinde tutmuşlardır. Aynı zamanda da Ermeni, Süryani ve Kürt soykırımını başlatmış ve yürütmüşlerdir. Bir yerde söz konusu savaşı soykırım uygulamalarının üzerini örten ve zeminini oluşturan bir etken olarak değerlendirmişlerdir. 

Bugün AKP-MHP ittifakından oluşan faşist yönetimin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çizgisini izlediği tartışma götürmeyen bir gerçektir. Bu çizginin özünü de Türk-İslam sentezciliği oluşturmaktadır. İfade ettiğimiz gibi, temel karakteri ise savaşçı ve soykırımcı olmasıdır. 
Nitekim AKP-MHP faşist diktatörlüğü de tüm siyasetinin merkezine Kürt soykırımını koymakta ve Türkiye’yi Üçüncü Dünya Savaşının içine sokmuş bulunmaktadır. 
Söz konusu savaşı hem Kürt soykırımının zemini ve hem de örtüsü yapmaktadır. 

AKP-MHP faşizminin, son iki yıldır Irak sınırını aşarak PKK gerillalarının denetiminde olan alanları tutmaya çalıştığı ve bunu planlı olarak Türk ordusuna uygulattığı bilinen bir gerçektir. Bu politikayı, Güney Kürdistan’daki 25 Eylül referandumu ardından İran ve Irak Yönetimlerine de onaylattığı görülmektedir. Nitekim 16 Ekim’den itibaren Irak Yönetimi Kerkük civarına yönelik askeri saldırılar yaparken, Türk ordusu da PKK gerillalarının denetiminde olan Medya Savunma Alanlarına yönelik saldırılar yapmakta ve bu alanlar¬ daki stratejik tepeleri tutmaya çalışmaktadır. Örneğin Xeregol Tepesi, Tepe Xüda, Alişer Tepesi, Siro ve Kani Reş Tepeleri bunların bazılarıdır. Ancak Irak Yönetiminin Güney Kürdistan’a yönelik işgalci saldırıları görülürken, TC devletinin söz konusu işgalci saldırıları hiç kimse tarafından görülmemekte ve de karşı çıkılmamaktadır. Örneğin Behdinan’ın yönetimi olduğunu iddia eden KDP’den bile hiç bir itiraz gelmemektedir. Hatta “PKK’ye karşı güvenlik bölgesi oluşturma” adıyla bu konuda bir KDP-TC anlaşmasının olduğu bile söylenmektedir. Türk ordusunun Güney Kürdistan’a yönelik söz konusu işgaline karşı sadece PKK gerillaları direnmekte ve etkili eylemler yapmaktadır. 

TC devletinin Rojava sınırını boydan boya tehdit etmesini ve Efrîn’e yönelik saldırılarda bulunmasını da işte bunlara bağlı olarak ele alıp değerlendirmek gerekir. Nasıl ki Irak sınırını aşarak işgalci saldırılarda bulunuyorsa, benzer bir biçimde Suriye sınırını da aşarak Rojava topraklarını işgal etmek istemektedir. Yine nasıl ki PKK gerillaları için “Terörist” diyerek onları yok etmeye çalışıyorsa, benzer bir biçimde YPG-YPJ güçleri için de “Terörist” diyerek yok etmek istemektedir. Bütün bunları da Kürt düşmanlığı ve soykırımı temelinde yapmaktadır. Aynı zamanda Kürt halkına karşı işlemekte olduğu bu insanlık suçuna herkesi ortak etmeye de çalışmaktadır. 

AKP-MHP ittifakından oluşan Türkiye’deki mevcut yönetimin bir faşist diktatörlük olduğu tartışmasız bir gerçektir. Dolayısıyla da Kürt düşmanı, halk düşmanı ve kadın düşmanıdır. Yine savaşçı, katliamcı ve soykırımcıdır. Bu nedenlerle, genelde Rojava’ya ve özel olarak ise Efrîn’e yönelik tehditlerini önemsemek gerekir. Söz konusu faşist diktatörlüğün kendi varlığını Kürt halkının yokluğu ve soykırımı üzerine bina etmeye çalıştığı açıktır. Bunun için de Suriye’de bir Kürt iradesinin gelişmesine ve Rojava Kürdistan’ın özgür olmasına asla tahammül edememektedir. Bu nedenle de Kürtlerin ve tüm halkların başına tam bir bela kesilmektedir. 

AKP-MHP faşizminin Efrîn’e yönelik tehditlerini taktik olarak önemsemekle birlikte, söz konusu tehdidin diğer bazı yönlerini de görmek gerekir. Örneğin AKP-MHP faşist diktatörlüğü ile ABD Yönetiminin izlediği politikalar arasında bugün ciddi farklılıklar göz- 


Selahattin Erdem 

lenmektedir. Bu durum özellikle de izledikleri Suriye politikasında, DAİŞ’e karşı tutumda ve Rojava Kürtleri ile ilişkilerde ortaya çıkmıştır. Suriye’de Kürtlerin özgürlüğünü kabul edecek ve özerkliğini onaylayacak yeni bir Suriye rejiminin şekillenmekte olması Erdoğan-Bahçeli faşizminin ödünü koparmakta ve uykusunu kaçırmaktadır. Daha tam sonuç ortaya çıkmadan, tüm gücünü ortaya koyarak ABD’yi bu politikadan vaz geçirme¬ ye çalışmaktadır. Bu anlamda AKP-MHP faşizminin Efrîn’i tehditleri ABD’ye yönelik bir serzeniş olmakta ve adeta yalvarma özelliği taşımaktadır. Çünkü 'Stratejik konum” diyerek yüzyıldır dünyanın süper güçlerine dayanma temelinde yaşama siyasetinin artık sonu gelmek üzeredir. 

Diğer yandan, mevcut AKP-MHP faşizminin Türkiye halklarını tam bir faşist baskı, terör ve sömürü altında yönetmeye çalıştığı açıktır. Kuzey Kürdistan’daki uygulamalarının tarihin en ağır soykırımı olduğunu ve bunun hesabının bir gün mutlaka kendisinden sorulacağını kendisi de çok iyi bilmektedir. Çünkü Kürt halkına yönelik kadın, çocuk, yaşlı demeden her türlü faşist baskı ve katliam uygulamasında bulunmaktadır. Bu konuda hiçbir ahlak ve hukuk kuralına bağlı kalmamaktadır. Çok açık ki, Kuzey Kürdistan halkına yönelik mevcut soykırım uygulamalarının hesabını sormadıkça bu dünya özgür ve demokratik olamayacaktır. 

AKP-MHP faşizmi Kuzey Kürdistan halkına yönelik böyle vahşi bir uygulamada bulunmakla birlikte, faşist baskı ve sömürüye maruz kalanlar sadece Kürtler de değildir. Tersine Türkiye’deki tüm halklar, işçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler, Aleviler ve dini gruplar azgın faşist baskı ve terör uygulamasına maruz kalmaktadır. 
“Fetö ve PKK terörüne karşı” denerek Türkiye toplumu üzerinde uygulanmayan baskı ve sömürü kalmamaktadır. 20 Temmuz 2016 tarihinde yapılan OHAL darbesi ile tüm aydınlar, sanatçılar halklar ve ezilenler üzerinde adeta kan kusturulmaktadır. Tayyip Erdoğan tam bir bireysel faşist diktatörlük ve keyb yönetim uygulaması içindedir. 

İşte bir de AKP-MHP faşizminin bu gerçekliği vardır ve maskesi düşerek bu uygulamalar iyice teşhir olmuş bulunmaktadır. Hiçbir yalan ve demogoji ile artık bu gerçeklerin üstü örtülememektedir. AKP-MHP faşizmi Türkiye içinde de iyice tecrit olmuş ve daralmış durumdadır. Faşist baskı ve sömürü altında ezilmiş olan kitleleri artık Tayyip Erdoğan’ın teklemeleri ve demogojisi etkilememektedir. Faşizme karşı içten kitle direnişinin her an patlak verme ihtimali vardır. Nitekim İran’da geçen yılın son günlerindeki kitle hareketi gelişince bundan en çok korkan faşist AKP-MHP Yönetimi olmuştur. 
Efrîn ve Rojava’ya yönelik tehdit ve saldırıları bir de bu açıdan değerlendirmek gerekir. Yani şoven-milliyetçi duygular geliştirilerek ve kitlelerin yüzü sınırın dışına çevrilerek içteki demokratik halk patlamalarının önü alınmaya çalışılmaktadır. 

AKP-MHP faşizminin Türkiye’deki savaşçı ve soykırımcı zihniyet ve siyasetin can çekişen hali olduğu açıktır. Bunun içindir ki, ömrünü uzatabilmek için faşizm bu tür tehdit, saldırı ve şantajlara baş vurmaktadır. Bugün AKP-MHP faşizmi olarak şekillenmiş olan Türkiye’deki faşist diktatörlük, gerçekten de başta Kürtler ve Türkiye halkları olmak üzere tüm halkların ve insanlığın başının belası haline gelmiştir. Bu belanın artık daha fazla ayakta kalması belli ki herkesin zararınadır. Onun için daha fazla kokuşmasına izin vermemek, yıkarak tarihin çöp sepetine atmak gerekir. Bunun için de Medya Savunma Alanlarına ve Efrîn’e yönelik saldırı ve işgal tehditlerine karşı çıkmak önemli bir başlangıç olabilir. 
Kaldı ki, AKP-MHP faşizminin sınır ötesindeki insanlara saldırmasının ne hukuki ve ne de ahlaki bir izahı vardır. Kürt düşmanlığı ise tam bir insanlık suçu konumundadır. O halde, Türkiye’nin tüm aydın, siyasetçi, devrimci ve demokratik güçleri faşist saldırganlığa karşı çıkmalı, özellikle Efrîn direnişi ile dayanışarak faşizmi tarihin çip sepetine atmayı başarmalıdır. 
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Zeytin Dalı'mn Vadetmediği Barış 

Fehim Taştekin - BBC Türkçe 



Savaşa karşı barışı yücelten bir tema olarak zeytin dalının yeri bir güvercinin gagasıdır. İliştirildiği yer can almaya giden bir mızrağın ucu değildir. Türkiye zeytinlikleriyle ünlü Afrin'e yönelik harekâta savaş tarihine "ironi" ya da "istihza" olarak geçecek bir ismi seçti: "Zeytin Dalı". 

Bundan kasıt “barış için savaş” ise bu daha büyük bir ironi. Afrin’de savaş yoktu. Ya da “Şam’la barış için Kürtlerle savaş mı?” diye sormalı. 

2011’den bu yana Suriye’nin her bir yanı yanarken Afrin kendi öz savunma mekanizmasıyla ateşi sokaklarından uzak tuttu. Bugün Afrin’i komşu devlete hedef yapan sebep, halkının, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü bir siyasi hareketten yana tercihidir. 

Suriye’nin kuzeyinde Kamışlı gibi yerler Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin izdüşümü sayılan partilerin merkeziyken Kürtlerin yaklaşık 1000 yıldır yaşadığı Afrin, eski adıyla Kürt Dağı, 1980Terden itibaren PKK lideri Abdullah Öcalan’ın düşünceleriyle siyasal kimliğini şekillendirdi. 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) 2003 sonrası bu siyasal birikim üzerinde örgütlendi. Afrin, Kürtlerin Temmuz 2012’de kuzeyde kontrolü ele aldıktan sonra kurdukları demokratik özerk yapıdaki üç kantondan biriydi. Bu yüzden başından beri Türkiye’nin özel ilgisine mazhar oldu! Bu ilgi uzun süre Türkiye’nin desteklediği örgütler üzerinden bir tür ‘vekâlet savaşı’ ile kendini gösterdi. Ancak Halk Koruma Birlikleri (YPG), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer İslamcı örgütlerin Afrin’e girmesini önledi. 

Türkiye’yi vekil örgütlerle yetinmeyen ve doğrudan müdahaleye iten önemli gelişmeler yaşandı: 
2014 ve 2015’te ABD’in desteğiyle IŞİD’in Kobani’de püskürtülmesi, 2016’da Tel Ebyad’ın temizlenerek Kobani ve Cezire kantonlarının birleşmesi, ardından YPG’nin Kobani ile Afrin arasında kalan ve Kürtlerin ‘Şehba’ dediği bölgeye yönelmesi, Ankara’yı harekete geçirdi. Türkiye bunu “Akdeniz’e kadar uzanan bir Kürt koridoru” oluşturma hamlesi olarak okumayı tercih etti. 2016’da Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) sınırlardan uzaklaştırma gerekçesine dayandırılan Fırat Kalkanı Harekâtı’nin asıl hedefi de bu koridorun önlenmesiydi. 

Plan önlendiğine göre neden Zeytin Dalı? Yeni tetikleyici faktör ne? 

Müdahalenin önünü açan gelişmeler 

Ankara, Fırat Kalkanı’na yeşil ışık yakan Rusya ile işbirliğinden yararlanarak Afrin’e operasyon için fırsat kolluyordu. Afrin daha izole ve simgesel bir yer. Senaryoya göre burada elde edilecek bir zafer ABD’nin Rakka operasyonuyla iyice derinleştirdiği YPG ile ortaklığına yanıt olacak, Astana ve Cenevre’de Suriye’nin geleceği şekillenirken Azez-Cerablus-El Bab cebiyle birlikte Afrin de Ankara’nın elinde koza dönüşecek, Türkiye’nin eli güçlenecek ve bu sayede ‘de facto’ özerk yapının anayasal bir statü kazanması önlenmiş olacak. 

Türkiye, Astana mutabakatı çerçevesinde cihatçıların elindeki İdlib’de çatışmasızlık bölgesi kurulması planını geçen güz Afrin’i güneyden kuşatma hamlesine dönüştürdü. Bu şekilde Rusya ile “İdlib’e karşı Afrin” pazarlığı başladı. Suriye ordusunun aralığın sonuna doğru İdlib operasyonunu başlatmasından rahatsız olan Türkiye buna karşı Afrin kartını öne sürdü. İdlib kurtarıldıktan sonra sıra Kürtlerin kontrol ettiği bölgelere geldiğinde Şam’ın önünde iki seçenek olacak: Ya savaş ya da Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu olarak şekillenen siyasi entiteyi tanımak. Şam’ın ikinci seçeneği benimsemesi, Kürtlerin özerklik hayaline tahammül edemeyen Ankara için berbat bir senaryo. Bu yüzden Türkiye sahadaki koşulları değiştirmek için şansını zorlama¬ ya başladı. 


Tam bu arada Astana’nin diğer iki garantör ülkesi Rusya ve İran’ı yumuşatan ikinci bir gelişme yaşandı: ABD Türkiye ve Irak sınırlarının yanı sıra Fırat Nehri boyunca konuşlandırmak üzere Sınır Güvenliği Gücü adı altında 30 bin kişilik bir güç kuracağını ilan etti. Bu adım da Fırat hattı üzerinden Suriye’yi bölmenin ön hazırlığı ve çözüm sürecini sabote eden bir plan olarak yorumlandı. Anlaşılan o ki Rusya, İran ve Suriye Afrin’de Ankara’yı mutlu edecek bir taviz İdlib düğümünü çözecekse, Türkiye’ye, istenildiğinde tuzağa da dönüşebilecek bir oyun alanını açmaya kerhen razı oldu. Fakat “yeşil ışık yakıldı” tespiti yapılırken bu üç ülkenin tutumu dikkatle okunmayı gerektiriyor. 

Yeşil ışığın sınırları ve kırmızıya dönme ihtimali 

Rusya, İran ve Suriye’nin Türkiye’ye tezat tercihleri, Zeytin Dalı’mn sınırlarını tayin ediyor. Henüz MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Moskova’daki temasları sırasında hangi koşullarda mutabakat sağlandığını bilmiyoruz ama mevcut dengelere bakıldığında şu söylenebilir: Rus yeşil ışığı bir bakıma sarı ışık sayılır ve her an kırmızıya dönebilir. Çünkü sabit kaygılar var. 

Türkiye’nin girdiği yerden kolayca çıkmadığına dair tarihsel sicil bu kaygıların başında geliyor. 
Irak’taki Başika üssü bunun son örneği. 

Ayrıca Ankara Cerablus-El Bab hattında Diyanet ve emniyet teşkilatından Milli Eğitim’e kadar bütün kurumlarıyla ‘paralel’ bir yapı kurdu. O yüzden kara harekatı istenmeyen bir seçenek. Buna da yeşil ışık yakıldıysa (ki bilmiyoruz) bu durumda Astana’daki ortakların ivedilikle beklentisi, Türkiye’nin Afrin’i kısa sürede altın tepside Suriye’ye sunması olacaktır. Buna karşın Türkiye’nin muhtemel şartı da Kürtlerin inşa ettiği demokratik özerkliğin el birliğiyle bitirilmesi olacaktır. 

Türkiye’nin elindeki ‘Demokles’in Kılıcı’, Kürtlere ABD’den uzaklaşıp Şam’la uzlaşmaktan başka çarelerinin kalmadığını kavratacaksa Rusya, Afrin’e sınırlı müdahaleyi işlevsel bulabilir. Aynı şey Suriye için de geçerli. ABD’nin Fırat’ın doğusunda üslenmesinden dolayı Şam’da YPG ile ilgili algı “Suriye devletinin verdiği silahlarla topraklarını savunan” örgütten “işgalci güçle çalışan hain” örgüte dönüşüverdi. Donald Trump yönetiminin İran’ı baskılama planında Kürtlere rol biçmesi de Tahran için ilave bir alarm nedeni oldu. 

Fakat Türk kınındaki Demokles’in Kılıcı, Astana 


ve Soçi süreçlerini parçalayacak sonuçlar üretebilir. 
Sarı ışığın kırmızıya döneceği diğer nokta işte burası. Rusya Eylül 2015’teki askeri müdahaleyi başarıyla tamamlayıp Suriye defterini kapatabilmek için 
13 aydır Astana sürecine yatırım yapıyor. Buna ay 
sonunda Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi eklendi. Afrin’e müdahale bu iki süreci rayından çıkartabilir. Şu anda Suriye’nin en önemli tarım, petrol ve doğalgaz alanlarını içeren üçte birlik bir toprak parçasına hükmeden Kürtler ve ortakları olmadan siyasi çözüm üretmek imkânsız. 
Kürtlerin dışlandığı bir masa, bölünme senaryosuna kapı aralar. 

Ankara’nın temel çelişkisi de burada: Hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas alıyor hem de Kürtleri ısrarla ABD’nin planına itiyor. 

Çatışma uzar ya da Fırat’ın batısına sıçrarsa bu bir bakıma Suriye’yi Türkiye’nin bataklığına dönüştürebilir, diğer yanıyla da Türkiye’yi Suriye’de ‘kalıcı’ hale getirebilir. Rakip cephede birincisini isteyen olabilir ama İkincisine oynayan çıkmaz. 

Türkiye açısından riskler 

Türkiye açısından operasyonun başarısı ya da olası sonuçlarıyla ilgili ihtimal senaryolarına gelirsek: 

- Operasyonun deklare edilen hedefi “PYD-YPG-PKK’nin kökünü kazımak”. Hesaba katılmayan şey şu: Afrin’i demokratik özerk modelin bir parçası haline getiren aktörler yerel. PYD burada güçlü bir tabana sahip. Son 5 yılda da gerek öz savunma gerek yerinden yönetim deneyimleriyle halk bu sürece katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) havadan ve karadan girip Afrin’i dağıtabilir. Ancak bu yapının destek unsurları kalıcı bir şekilde sökülüp atılamaz. 

- Afrin direnme kapasitesi yüksek bir bölge: Dağlık coğrafi yapısı savunmaya elverişli. Burası hem ideolojik formasyonu derinlere inmiş hem de öz savunma kapasitesi arttırılmış bir yer. Öngörüldüğü gibi direniş olursa karşılıklı kayıplar ciddi boyutlara ulaşabilir. 

- “Hedef Kürtler değil, terör örgütü” denilse de, bu propagandanın Kürtler nezdinde geçerliliği yok. 
Türkiye’nin öne çıkarmaya çalıştığı ve PYD’nin Afrin’de nefes aldırmadığı Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) bile operasyona karşı. Operasyon bütün Kürdistan bölgelerinde Kürtlere karşı saldırganlık olarak görülüyor. Cepheden fecaat haberleri geldikçe diğer bölgeler de karışabilir. Bunun ciddi bir şiddet dalgası yaratma ihtimali dışlanamaz. 

- Çatışmaların Menbic ya da Fırat’ın doğusuna taşınması Türkiye’yi ABD ile karşı karşıya getire¬ 


bilir. ABD başından beri Rusya’nın etkinlik alanı olarak gördüğü Afrin için garantör olmadı. Ancak Menbic’te Fırat Kalkanı’nin önünde veya Tel Ebyad taraflarında bayrak dalgalandırarak bu yakada tutumunun farklı olabileceğini göstermişti. Bu tür bir gelişme iki NATO müttefikinin ilişkilerini ciddi bir sınava sokabilir. 

- Bu operasyon onlarca yıl telafi edilemeyecek düşmanlıklar yaratabilir. 

- Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler tarihsel ve coğrafi olarak Türkiye’deki Kürt nüfusla en fazla etkileşim içinde olan kesimdir. Demiryolunun altındaki Kürt’ün ahım, demiryolunun üzerindeki Kürt derin¬ den hisseder. 

- Afrin’de açılan yara Türkiye’nin kendi Kürt sorunuyla ilgili çözümsüzlüğü daha da derinleştirebilir. Sur, Cizre ve Nusaybin’deki yıkım acı, öfke ve hayal kırıklığından başka bir şey bırakmadıysa Afrin de Kürtlerle ilgili çözüme dair olumlu hiçbir şey üretmeyecektir. 

- Türkiye’de bir süreden beri çok tehlikeli bir süreç yaşanıyor: Çatışmalar Kürtlerle Türklerin birbirine tutunduğu bağları çözüyor; toplum katmanlarında ırkçılığı, şovenizmi, saldırganlığı ve tahammülsüzlüğü kamçılıyor. Afrin iç siyasi tüketi¬ me yönelik malzeme olarak da görülüyorsa bunun ülkeyi götüreceği yerin parçalanma olduğu da bilinmelidir. 

- TSK’nin yedeğinde götürdüğü ÖSO etiketli örgütler de sorunlu. Bir kısmı cihatçı gruplardan devşirilmiş bu düzensiz unsurlarla Afrin’de düzen kurulamaz. Bu örgütler Cerablus-El Bab hattında çok sayıda probleme yol açtı. 

'Oyun bozucu' ile 

'oyun kurucu' olmanın farkı 

Sonuç olarak NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye bu tür bir kudret gösterisiyle ‘oyunu bozan’ olabilir ama ‘oyun kurucu’ olamaz. Suriye’deki mevcut dengeler buna izin vermez. Bütün göstergeler ortada koşullu bir sarı ışığa işaret ediyor. 
Müdahale büyür ve bu bölgedeki diğer aktörlerin planlarına dokunursa Türkiye’nin önüne katmanlı badireler çıkabilir. “Zor oyunu bozar” diyenler nedense zorun getirdiği sükûnetin barış olmadığını söylemezler. Başından itibaren yok etmek yerine Kürtleri kazanma cihetine gidilseydi ortaya çıkacak sonuç Türkiye’nin hem iç hem dış politikasına anlamlı bir katma değer olarak girebilirdi. 
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Guardian Yazarı Simon Tisdall: 

‘Erdoğan’ın Kumarı, Ters Tepebilir’ 



Birleşik Krallık: 

Rusya Güvenliğimizi Tehdit Ediyor 


Britanya’da yayınlanan Guardian gazetesi yazarlarından Simon Tisdall, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı değerlendirdiği yazısında “Erdoğan’ın kumarı, ters tepebilir” diyor: 

“Türkiye’nin dik kafalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya, ABD ve Beşar Esad rejimine rağmen Suriyeli Kürtlere karşı kesin bir zafere oynuyor. Ancak bu riskli kumar, hızla ters tepebilir. 

“2011’de iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye, Batı ile birlikte Esad’m devrilmesi politikasını benimsedi. IŞİD, Irak ve Suriye’de ortaya çıkınca, NATO üyesi Türkiye de diğer ülkeler gibi örgüte karşı mücadele etti. Ancak 2015’te PKK ile ateşkes sona erince Suriye ve Irak kaynaklı Kürt ‘terör tehdidi’ Erdoğan’ın büyük takıntısı haline geldi. 

'Ankara için öncelikli tehdit YPG' 

“Erdoğan, 2016’daki başarısız darbe girişimini Kürt haklarını savunan siyasi partilere karşı bir tasfiye süreci olarak kullandı. Esad’ın müttefikleri Rusya ve İran’la da anlaşarak, bu ülkelerin Suriye politikalarını kabul etti ve Erdoğan böylece 2016’da ilk büyük Suriye harekâtını gerçekleştirebildi. 

“Erdoğan ve onun gibi düşünen milliyetçiler için Kuzey Irak’tan başlayıp Hatay sınırına kadar ulaşan ve hatta Türkiye’nin güneydoğusunu dahi kapsayabilecek olan özerk ya da bağımsız bir Kürt yapısı varoluşsal bir kâbus. 

“Böyle bir gelişmeyi önlemek, diğer tüm konuların önüne geçmiş durumda. Erdoğan kozlarını bir kez daha oynuyor. 

'Türkiye'ye uluslararası destek sınırlı' 

“Kürt direnişi bir yana, Erdoğan’ın en büyük sorunu büyük aktörlerin kendisini desteklemiyor olması. Geçtiğimiz hafta operasyona Rusya’dan yeşil ışık alabilmek adına Moskova’ya yetkililer gönder¬ 



mek durumunda kaldı. Buna karşın Rusya operasyonla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. 

“Rusya olası bir kazayı önlemek adına Afrin’deki birliklerini geri çekti. Ancak hâlâ Afrin’de hava sahasını kontrol etmeye devam ediyorlar ve her an müdahil olabilirler. 

“Esad ve büyük ihtimalle İran Erdoğan’a karşı fazlasıyla öfkeli. Şam yönetimi operasyonun Menbic’e doğru genişlemesi durumunda karşılık verileceği tehdidini dile getirmişti. 

“İran, Esad ve Rusya Suriye’nin Türkiye ile olan sınırının IŞİD, diğer cihatçı gruplar ya da ABD destekli rejim karşıtı muhaliflerdense Kürtler tarafından kontrol edilmesini tercih ediyor. 

“Suriye’de savaş sonrası tablonun kendi çıkarları paralelinde şekillenmesini istiyorlar. Ancak Erdoğan’ın başına buyruk hareketleri bu çıkarları tehdit edebilir.” 


Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, hükümetin savunma alanına ayırdığı bütçe kısıtlamasını eleştirdi ve Rusya’nın son yıllarda ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. 

Birleşik Krallık Ordusu son yıllarda hükümetin savuna alanında yaptığı bütçe kısıtlamasını eleştiriyor. 

Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Londra’daki Royal United Services adlı düşünce kurulusunda yaptığı konuşmasında askeri harcalamaların kısıtlamasını eleştirdi ve Rusya’nın son yıllarda İngiltere’nin de ayak uydurmakta zorluk çektiği askeri imkanlar sergilediğini dile getirdi. 

Sir Nick Carter: *”Rusya beklediğimiz ve düşün¬ 


düğümüzden daha yakın bir tarihte düşmanlık başlatabilir ve bu bizim için gerçekten kaygı verici bir durum. Büyük ihtimalle, NATO anlaşmasının beşinci maddesini etkisiz hale getirme çabası içerisindeler, bu bizim savunmamızı ve güvenliğimizi sağlayan yapıyı tehdit ediyor.”* 

İngiltere’de üst düzey askeri bir kaynak, “Silahlı kuvvetler öylesine kısıtlandı ki İngiliz vatandaşlarını korumak için iki yakayı bir araya zor getiriyor ve bu hükümetin savunma bütçesini kısıtlamasının doğru¬ dan bir sonucu” diye konuştu 

Birleşik Krallık hükümetin savunma alınma ayırdığı bütçe gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sine tekabül ediyor bazı milletvekilleri de bu orananın yüzde 3 çıkmasını istiyor. 
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Efrîn’i savunmak... 

Efrîn merkezi uzaktan, yeşil yamaçlara konmuş beyazdan bir ışık şehri gibi görünür. 

Önünde yemyeşil bereketli ovalar uzanır. Etrafında zeytin tepeleri, milyonlarca zeytin ağacı... 



Günlerdir o coğrafya, insanlar, taşlar, ağaçlar gözümün önünde. Her zamanki gibi mağrur duruşları, kimseye ne minnet eden ne de kimseden aman dileyen bakışlarıyla... 

Orada sadece insan değil dağ, taş, ağaçlar, tarih konuşur. 

Cennetin de cehennemin de yeryüzünde insanın yarattığına inananlardanım. Görenler bilir, hiç tartışmasız Efrîn (Afrin) yeryüzünün o cennet parçalarından biri. Kürt, Arap, Ermeni halklar birlik içinde. Efrîn, ulusal birliğin de bir özeti gibidir; Kürdün Alevisi, Sunnisi, Ezîdîsi birlikte yaşar. 

Aynı zamanda bir yeryüzü sofrası. Adeta tüm zenginliğini, bereketini sunuyor. İnsana da ona sevgiyle dokunmak, bakmak ve kendini doyurmak kalıyor. Dağlarda, tepeciklerde, tarlalarda, her yerde zeytin ağaçları, mavi göğe değiyor. 
Zeytin tarlalarının arasında nar, elma, armut, incir, ceviz, dut, badem, üzüm, kayısı, şeftali ve adını sayamadığım türlü meyve ağaçları. Her türlü tahıl ve sebze. Kelimeler yeryüzünün güzelliklerini anlatmaya hep kifayetsiz kalıyor. 

Milyonlarca zeytin ağacı... 

Öyle güzel öyle güzel bir yer ki! Ve öyle bereketli ki! 

Herkesi doyurmaya yeter toprağı, herkesi misafir etmeye hazır insanı, herkesi sonsuzluğun duraklarında gezdirmeye yol tarihi... 

Efrîn merkezi uzaktan, yeşil yamaçlara konmuş beyazdan bir ışık şehri gibi görünür. Önünde yemyeşil bereketli ovalar uzanır. Etrafında zeytin tepeleri, milyonlarca zeytin ağacı... 

Bir efsanenin parçası gibi takvimin her bir yaprağına bir köy düşer, 365 köy. Haftanın yedi gününe bir ilçe düşer; Şerawa, Cindirese, Mabata, Reco, Bilbile, Şiye ve Şera. 

Zeytinlik tepelere konmuş kuşlar gibi masalsı köyleriyle Raco... 

Kayığın üzerinde yumuşak yarıklar bırakarak yüzdüğü kadife Meydanke gölüyle Şera... 

Toros dağlarına bakan ağaçlardan tepeleriyle Bilbile... 


Kuş diliyle konuşan Rûta köyüyle Mabata... 

'Afrin'yaratmanın, yaratıcılığın yeri... 

Efrîn, beşiklik yaptığı medeniyetlerden parçaları hala saklıyor bağrında. Hıristiyanlığın ilk mabetlerinin hala yeryüzünde kalmak için direndiği Lelûn dağı. Nebi Huri tepesinde Hurilerden kalma kale, eteğinde Romalıların yaptırdığı tiyatro. 
Hangi zamandan kaldığı henüz bilinmeyen taştan yapılmış aslan heykellerinin koruduğu Ayn Dara tapınağı... Neandertallerin yaşadığı Duderî mağarası... 

‘Afrin’in kelime anlamının Kürtçe’deki “afirandin, ahrîn”den geldiği söyleniyor. Tam da anlamı gibi yaratmanın, yaratıcılığın yeri. 

Burada zaman, burada insan zeytin ağaçlarının gölgesinde yaşıyor, sohbet ediyor, gülüyor, ağlıyor, yaşlanıyor. 

Atme köyünde bir aile... 

İki bin yılında o cennet için atan yüreğiyle mü¬ 


cadele ederken, Suriye devletinin bir kuytuluk¬ ta vurduğu Muhammed, şiirlerini yazıyor hala. 
Zeytin ağaçlarının gölgesinde. Kızkardeşi Roza, güllerle kaplı mezarının başında ona şiirlerini okuyor. Muhammed heval, vasiyetim diyor, mezarına yazıyorlar, “Burada aşkını arayan bir şehit yatıyor.” 

Bir yıl sonra Roza da Kuzey’in dağlarına gidiyor. Kandil, Zagros, Botan, Garzan, Bingöl’den geçip Dersim’e ulaşıyor. Munzur vadisinde uçaklardan yağan bombalarla yaşamını yitiriyor. Ondan önce de ablası Zozan, Kobane’de sonsuzluğa uğurlanıyor. 

Muhammed, Zozan ve Roza’nın babası Bilal, bir gecede çöküyor. Zeytin ağacının altında ağlıyor. 

Muhammed’in annesi Elif, nur düşmüş yüzüy¬ le, yeryüzü sofrasını hazırlıyor; Afrin’in siyah, yeşil zeytinleri, içinde tepelerinden toplanmış mis kokulu kekik, Afrin’in kırmızı, sarı, pembe ve rengarenk gül yapraklarından yapılmış reçeli, buğdayından yoğurduğu ekmeği, zeytinyağında yumurtası, peyniri, bahçesinden topladığı yeşilliği, domatesi, biberi... Evine her gelene kuruyor bu sofrayı. Muhammed’in, Dersim’de yaşamını yitiren Roza’nın, Kobane’de yaşamını yitiren Zozan’ın fotoğraflarının yan yana asıldığı odada geçmişi anıyoruz, şimdiden tadıyoruz, geleceğin hayalini kuruyoruz. 


Bu cennet topraklar için şiirler yazardı Muhammed... 

Muhammed’in şiir kitaplarını getiriyor Bilal amca, titreyen elleriyle sayfalarını açıyor. “Bak, Muhammed ne güzel şiirler yazardı, hepsi ülkesi, mücadelesi için, bu cennet topraklar için” diyor. 
Zeytin ağaçlarının vadisine dönmüş gözlerinin çukurundan gözyaşları dökülüyor. Bilal amca, en çok susunca konuşuyor, en çok susunca acıları, ayrılıkları dilleniyor. 

Şimdi ne yapıyor Bilal amca, gövdesine dokunduğu zeytin ağaçlarının etrafı aç yırtıcılar tarafından sarılmışken... 

Kürt insanı yapıcıdır, binlerce yıl tüm halklarla hoşgörü içinde yaşamayı bilmiştir, sevmiştir, misafirperverlik yapmış, paylaşmıştır. 

Bu güzel yeryüzü parçasını yıkmak kimin işine niye gelir. Artık biliyoruz, Türk devletinin Kürt halkına olan saldırganlığı hiçbir mantıklı neden, gerekçeye dayanmıyor. İntikam, öfke üzerine kuruludur. Yıkıcıdır, öldürücüdür, kıyıcıdır. Kürt insanına, doğasına, tarihine, güzelliğine karşı yıkıcıdır! 

Kürt insanına düşen ise Efrîn’i, Kürdistan topraklarını bu barbar ordusuna karşı savunmak... 
Nasıl Bilal amcanın çocukları Kürdistan’m zorda olan her yerine yetiştiyse, şimdi de Efrîn’i savunma zamanı... 

Deniz Bilgin-Yeni Özgür Politika 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Duterte'den Asker ve Polise Talimat: Diktatör Olmak İstersem Beni Vurun 


Uyuşturucu ile mücadelede kullandığı orantısız şiddet nedeniyle insan hakları savunucularının hedefindeki Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, diktatörlük niyeti olmadığını söyledi. Asker ve polislere seslenen Duterte “Diktatöre dönüşmek istersem beni vurun. Şaka yapmıyorum” dedi. 

Rus yayın kuruluşu Sputnik’te yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanı Duterte anayasanın kendisine izin verdiğinden daha uzun süre iktidarda kalması ve bir diktatöre dönüşmesi halinde asker ve 


polislerden kendisini vurup öldürmelerini istedi. 

Duterte “Eğer fazladan (koltukta) kalırsam ve bir diktatöre dönüşmek istersem beni vurun. Şaka yapmıyorum” dedi. 

Duterte “Görev süremi sadece 1 gün bile uzatırsam ordudan ve polisten bana yada anayasayla uğraşan başka birine izin vermemelerini istiyorum. Sizin göreviniz halkı ve anayasayı korumak” ifadelerini kullandı. 



ABD, İran'la Nükleer Anlaşmayı 


Sürdürecek 

ABD Başkanı Doland Trump, İran’la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldı. İran’a yaptırımları yeniden devreye sokmayan Trump, bir ay 


içinde Kongre’den anlaşmayı güçlendirmesini talep edecek. 

İran’la nükleer anlaşmaya ilişkin daha önce Avrupa Birliği de desteğini açıklayarak, Trump’ı “nükleer anlaşmaya uymaya” çağırmıştı. 



Kazakistan'da Yolcu Otobüsü Yandı: 52 Ölü 


Kazakistan’ın Aktau bölgesinde yanan bir yolcu otobüsündü ilk belirlemelere göre 52 kişi yaşamını yitirdi. 

Kazakistan’ın kuzeybatı bölgesindeki Aktau’da bir yolcu otobüsü hareket halindeyken alev almaya başladı. İlk belirlemelere göre, kazada 52 yolcu feci bir şekilde yanarak yaşamını yitirdi. 


Kazada sadece 5 kişi kurtulmayı başardı. Yaşamını yitiren yolcuların kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, otobüste bulunan 57 kişiden 52’si yaşamını yitirdi. Aynı açıklamada yaşamını yitirenlerin hepsinin Özbek vatandaşı olduğu belirtildi. 



Mayon Yanardağı Patladı 


Filipinler’de bulunan Mayon Yanardağı patladı. 
Yanardağın faaliyete geçmesi üzerine geçen hafta bölgeden 21 bin kişi tahliye edilmişti. 

Filipinler’in en aktif yanardağlarından olan Mayon patladı. 

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, patlama sonucu ortaya çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. 

Bunun üzerine Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti. 


Ayrıca yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiye edildi. 

Bölgeden 21 bin kişi tahliye edilmişti 

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti. Mayon Yanardağı’nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987’deki patlamasında ise 100 kişi hayatını kaybetmişti. 


ABD'de Federal Hükümet Haftaya 'Kapalı' Başladı 


ABD Senatosu’nun öngörülen tarih içerisinde bütçe tasarısını onaylayamaması sonrası federal hükümet haftaya ‘kapalı’ başladı. Yüz binlerce kişi işe gitmezken, birçok turistik merkez ve kurum kapatıldı. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu’nun öngörülen tarih içerisinde bütçe tasarısını onaylayamaması sonrası ülkede federal hükümet ‘kapanmıştı’. 

Bütçe anlaşmazlığı: ABD’de hükümet ‘resmen kapandı’ 

Haftanın ilk günündeyse yüz binlerce kamu çalışanı işe gitmezken, ulusal parklardan New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli’ne ve müzelere kadar birçok turistik merkez ve kurum da kapatıldı. 

BBC Türkçe’nin haberine göre Senato federal 


hükümetin kapatılmasına karşı kısa süre içinde bir çözüm bulmazsa birçok devlet programı da askıya alınacak. 

Hükümetin ‘kapanması’ ne anlama geliyor? 

Ülkedeki düzenlemeye gereğince Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa hükümet ‘kapanıyor’. 

Dolayısıyla acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri duruyor. 

Kimler etkileniyor? 

‘Kapatma’ dönemlerinde federal hükümetin çalışanları “muaf” ve “muaf olmayan” olarak ikiye ayrılıyor. 

Muaf olmayan personele, kapatma dönemlerinde “izinli” olduklarını bildiren mektuplar gönderiliyor 


ve ücretleri bu süre içinde ödenmiyor. 

Kapatma sona erdiğinde, zorunlu izne çıkarılan kamu çalışanlarının ödemeleri geriye doğru yani kapatma dönemini de kapsayacak şekilde yapılmaya başlanıyor. 

İzne çıkarılmayan temel kamu hizmetlerinde çalışanların ise maaşları kesiliyor ama onlar çalışmayı sürdürüyor. 

Ordu mensupları ile hava trafik kontrolü, sağlık hizmetlerinin önemli bölümü, afet yardım çalışmaları, elektrik idaresi, cezaevleri, sosyal güvenlik ve diğer kamu yardımları alanında çalışanlar genellik¬ le kapatma dönemlerinde çalışmaya devam ediyor. 
Fakat birçok diğer kamu faaliyeti sekteye uğruyor. 
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Depresyon Bulaşıcı Mıdır? 



Ellen Hendriksen * 

Depresyon bulaşıcı mıdır? Sözün kısası evet; ancak çoğu şeyde olduğu gibi, yanıt biraz karmaşık: Depresyondaki bir arkadaşınız omzuna yaslanmış ağlarken size “bulaşan” bir şey değil. Duyarlılık oranınıza, dirayetinize, genetik kökenlerinizden geçmiş yaşamınıza ve yaşadığınız kaygı seviyesine dek pek çok etkene bağlı. 

Yaklaşık on yıldır, sağlıklı ve sağlıksız davranışlarımızın “bulaşıcı” olduğunu biliyoruz; şayet arkadaşlarınız fazla sigarayı içiyor veya aşırı yemek yiyorsa, sizin de aynı şeyleri yapma ihtimaliniz yüksek demektir. Beklenmedik birçok zararlı davranış, Böyle bir durumda intihar bile zincirleme olarak yayılabilir. 

Depresyon, kötümserlik, sürekli biçimde memnuniyetsizlik, hayata dair planların gerçekleştirilememesi ve genel bir öfke hali gibi çeşitli sağlıksız tutum ve davranışlarla beraber gözlemlenir. Yanı sıra, bu davranışların (ve onları ortaya çıkaran olumsuz inançların) insandan insana iletilebileceği fark edildi. Depresif lise öğrencilerinin oda arkadaşları, depresyondaki ebeveynlerin çocukları ve depresyondaki insanların eşleri, yaşadıkları depresyon belirtilerini birçok defa dile getirmiştir. 

MUTSUZLUK BULAŞICIDIR 

Ve sadece her gün gördüğünüz ve üzerinizde doğrudan etkisi olan insanlar değil, belirtiler aslında üç farklı düzeye kadar yayılabilir. (Eğer aktör Kevin Bacon depresyondaysa, Hollywood’un tamamı bundan etkilenir.) 

2014 yılında yapılan ve üniversitede yurdundaki 
oda arkadaşlarıyla ilgili bir çalışmayı ele alalım: Araştırmacılar, yeni tanışan oda arkadaşı çiftlerden 100’den fazlasıyla önce odaya taşınma esnasında ve sonra da ilerleyen üç ve altı aylık periyodlarda tekrar görüştüler. Diğer şeylerin bir yana, öğrencilerin depresyon belirtilerini ve bunların tekrarlanma eğilimlerini de incelediler; duyguların bulaşıcı olma eğilimi taşıdığını ve kendilerini iyi hissetmemeleri¬ nin sebep ve sonuçları üzerinde takıntılı davrandıklarını keşfettiler. 

Elbette, depresif oda arkadaşıyla birlikte yaşayan öğrenciler de depresyon tehlikesini önemli oranda artıran eğilimler geliştirdiler. Açıkça ifade edersek, depresyon belirtilerinin kendileri bulaşıcı değildi; ancak düşünme biçimleri bulaşıyordu. Odaya yerleşilmesinden altı ay sonra, oda arkadaşlarından fırtınalı bir düşünce biçimine “yakalanan” öğrenciler, düşünce biçimine yakalanmayan öğrencilerin iki katı oranda depresyon belirtileri gösteriyordu. 

2015 yılında yapılan araştırma, en azından laboratuvar koşullarındaki fareler üzerinde, depresyonun bulaşıcı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, birkaç hafta süresince fareleri tahmin ve kontrol edilemeyen stres kaynaklarına maruz bırakarak, depresyona girmelerine sebep oldular; bu durum, insanlardaki kronik stresle bir benzerlik taşıyor. Farelerle ilgili deneyde, ışıkların 48 saat boyunca açık bırakılması ve farelerin uyudukları yerlere su dökülmesi gibi bir takım koşullar yaratıldı. Bu stres kaynakları fareleri depresyona sokmak için yeterli oldu: Sonuç olarak, örneğin şekerli suya daha az ilgi gösterdiler; şekerli su, bir laboratuvar faresinin en sevdiği şeydir. 
Bu “anhedonia” (keyifsizlik hali), insanların yanı sıra, göründüğü kadarıyla farelerde de belirgin bir depresyon işaretiydi. 

Fareler depresyona girdikten sonra, araştırmacılar ortama yeni bir oda arkadaşı ekleyerek, iki depresif fare ile yeni gelen ve depresyon belirtisi gösterme¬ yen fare beraber gözlemlendi. Neticede, depresif bir fareyle birlikte yaşamanın sıçanlar açısından bile gerçekten de iç karartıcı olduğu sonucuna ulaştılar. 
Birkaç hafta sonrasında, yeni gelen fare de depresyondaki türdeşleriyle aynı belirtileri sergilemeye başladı. 

OLUMSUZ DUYGULAR ZAMANLA 
ETKİLİ OLUR 

Bunun gibi kontrollü bir deneyi insanlarla gerçek¬ 


leştiremeyiz (zira hiç kimse araştırmacıların evlerine gelip yataklarına su dökmesine izin vermez), ancak anlamlı bir sonuca ulaşabiliriz. Olumsuz bir bakış açısı, zaman içinde ikna edici hale gelebilir. Depresif oda arkadaşınız veya eşiniz memnuniyetsiz, kendi içine dönmüş, duyarsız ve kötümser birisiyse, siz de bu olumsuz duygulara kapılabilirsiniz. 

Bu durum, hayatınızdaki depresif insanlarla daha az vakit geçirmeniz gerektiği anlamına mı gelir? Bunun cevabını sadece siz verebilirsiniz; diğer yandan, onlarla etkileşime devam ederken, sevildiklerini hissettirecek biçimde iletişim kurmak için çaba harcayın; sizin için değerli ve sevilmeye lâyık olduklarını ve daha iyi hissetmeyi hak ettiklerini hissettirin. Onları profesyonel yardım almaya teşvik edin; ancak, bu ilk adımı atmanın onlar açısından muazzam bir 


BBC’nin haberine göre, İtalyan Doktor Tullio Simoncini, kanserin bir tür mantardan kaynaklandığını ve sodyum bikarbonat enjeksiyonuyla tedavi edilebileceğini iddia ediyordu. 

Uyguladığı tedavi yönteminin bilimsel olmaması ve kasıtsız adam öldürme suçlamaları üzerine Simoncini 2006’da meslekten ihraç edilmişti. 

Bunun üzerine Arnavutluk’ta doktorluk yapmaya başlayan Simoncini, sodyum bikarbonatlı kanser ‘tedavisini’ bu ülkede sürdürmeye devam etti. 

METABOLİK ALKOLAZA NEDEN OLDU 

İtalyan basınındaki haberlere göre 2012’de beyin tümörü teşhisi koyulan 27 yaşındaki İtalyan Luca Ernesto Olivotto da, internette yaptığı araştırmada “Simoncini metodu” denilen bu “tedavi yöntemini” keşfetti. 

Olivotto’nun detaylı bilgi almak için irtibata geçtiği Tullio Simoncini, bu tedavi yönteminin “yüzde 
70 oranda hayat kurtardığını ve yan etkilerinin çok 
az olduğunu” söyledi. Bunun üzerine Olivotto, Simoncini metodunu denemek için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti. 

Simoncini’nin damardan sodyum bikarbonat enjekte ettiği Olivotto iki gün sonra ağır metabolik alkaloz (kandaki ve öbür vücut sıvılarındaki asit düze- 


cesaret (ve sizin göstereceğiniz uzun süreli sabrı) gerektirebileceğini unutmayın. Elbette, aynı zamanda şunu da hatırlayın: Sevdiklerinizi tek başınıza kurtaramazsınız. Kontrol altında olmayan bazı değişkenlerle yüz yüzesiniz ve durum, kendinizi korumaya öncelik vermeniz gereken bir hale gelebilir. Depresyon; beslenme, kişisel temizlik ya da en önemlisi yardım almaya dönük harekete geçmeyi güçleştiren, bu isteğe dair herhangi bir kıvılcımı yok edebilen bir ruh hali içerir. 

Daha fazla yardımcı olabilecek bir bilgi, sadece depresif halin bulaşıcı olmadığıdır: Olumlu duygu ve düşünce biçimleri de benzer biçimde bulaşıcı olabilir. Bir spor faaliyetinde veya konserdeki heyecanın insanlara yayılışını, bir yoga seansından sonra görülen sakin ve bir gülümsemeyle paylaşılan 


yinin aşın derecede düşük ya da alkali düzeyinin çok yüksek olması) nedeniyle hayatını kaybetti. 

Olivotto’nun ölümüyle ilgili Roma’da açılan davada karar hafta içinde açıklandı. Mahkeme, Simoncini’yi ölüme sebebiyet vermek ve görevini kötüye 


aktivitenin olumlu duygusunu ve elbette sevdiğiniz birine sarılmanın yarattığı sıcak duyguları bir düşünün. Aslında, yukarıda aktarılan oda arkadaşı çalışmasında, düşünme biçimi daha olumlu olan bir oda arkadaşıyla aynı odaya yerleşen yeni öğrenciler, daha sağlıklı düşünme biçimini de “yakaladı.” 

Bu sebeple duyguların bulaşıcı olduğunu biliyoruz: Eşiniz ya da arkadaşınız sizi sadece olumsuz duygulara sevk eden bir etken değildir; depresif düşüncelere yatkınlığınızı koyu bir umutsuzluğa götürmede olduğu kadar, size güçlü bir destek sunarak dirayetli durmanıza yardım etmede de büyük bir rol oynayabilir. 

* Yazının aslı Psychology Today sitesinde yayınlanmıştır (Çeviren: Tarkan T\ıfan) 


kullanmaktan suçlu bularak 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti. 

Simoncini’nin asistanı Roberto Gandini’ye de 2 
yıl hapis cezası verildi. 


Kanseri Kabartma Tozuyla Tedavi 
Ettiğini İddia Eden Doktora Hapis 
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Sanat Başkaldırır 

Jeanette VVinterson 


B ritanya edebiyatının özgün isimlerinden Jeanette Winterson’ın “Sanat Başkaldırın Coş¬ ku ve Cüretkarlık Üzerine” isimli eseri Türkçede. Zeynep Baransel çevirisi ile Sel Yayıncılık’tan çıkan kitapta Winterson, “İlham perisine kulak asmayan ‘sanatçılarla’, erkek egemen dile hizmet eden ‘kalemlerle’ niçin vakit kaybedelim ki?” diyor. Kitabın birinci bölümü olan “Sanat Başkaldırır” metinini aşağıda okuyabilirsiniz. 

Bir seferinde Noel’de Amsterdam’a gitmiştim. 
Kar yağıyordu, kanallar soğuktan buz tutmuştu. 
Neşe içinde tek başıma flâneur’lük ederek dolaşıyordum. Küçük bir galerinin önünden geçerken bir tablo gördüm; beni durdurma gücü, yoluma devam etme gücümden fazla olan bir tablo. 

İşçiliğin ustalığında, ince yağlıboyayla vurulmuş fırça darbelerinde Rönesans’a özgü bir güzellik vardı. Ama tablonun esas dehşet veren, büyüleyen yanı modernliğiydi. Resimde belirli bir bağlamdan kopuk, kendi bağlamı içinde bir figür vardı; kocaman bir ay-suratı, yeraltındaki bir akarsu yatağından çıkarmaya çalışan mavi kaftanlı, endişeli bir kadındı bu. 

Kararsız kalmıştım, yüreğim sele kapılıp gitmişti; ne yapmalıydım? Hızla karşı kaldırıma geçip bir kitapçıya daldım. Orada güvende olurdum; etrafım anladığım şeylerle çevriliydi, beni zora koşan hiçbir şey yoktu, kendi alanım hariç. Kitapları çok iyi tanır, avcumun içi gibi bilirim. Üzerimdeki etkileri derindir ama onları gerçekten tanırım. İtiraf etmem gerekir ki o güne dek görsel sanatlara pek ilgi duymamıştım. Gerçi şimdi fark ediyorum ki, bu ilgisizliğimin sebebi, başkalarında gördüğümde beni umutsuzluğa sürükleyen cehaletin bir benzeriydi. 
Resimle ilgili hiçbir şey bilmiyor, dolayısıyla ondan pek de haz alamıyordum. Daha önce bir resme, bir saatliğine bile olsa bütün ilgimi vermemiştim. 


Ne yapmalıydım? Ertesi gün Amsterdam’dan ayrılmayı planlıyordum. Planlarımı değiştirdim; yarım yamalak uyuyup sabahları erken kalkarak Rijksmuseum’a, Van Gogh Müzesi’ne girmek için sıra bekledim; öğleden sonralarımı galerilerde, akşamlarımı ise okuyarak, okuyarak, okuyarak geçirdim. Aklım o kadar karışıktı ki, ancak sorunun boyutunu saptama¬ ya çalışarak bir nebze huzur bulabiliyordum. Sorun bendeydi. Tabloların keyfi gayet yerindeydi. 

Aşık olmuştum ve dilsizdim. Serseme dönmüş¬ tüm. “Bu resim bana hiçbir şey ifade etmiyor” biçimindeki alışıldık tepkimin yerini “Benim bu resme söyleyecek hiçbir şeyim yok” almıştı. Üstelik konuşmaya can atıyordum. 

Resimlere uzun uzun bakmak, insanın kendini yabancı bir şehirde bulmasına benzer. Hem istekten hem de çaresizlikten dökülen birkaç anahtar sözcük, sonra biraz sözdizimi yavaş yavaş sessizliği yarar. 
Yalnızca resim değil bütün sanatlar yabancı birer şehirdir; onları tanıdığımızı varsayarak kendimizi kandırırız. Yabancı bir şehirde, o şehrin kendine özgü âdetlerine göre yaşanması ve kendi dilinin konuşulması kimseyi şaşırtmaz. Olsa olsa bir hödük bu hususları görmezden gelerek kendi beceriksizliğinin suçunu şehre atabilir. Sanat ve sanatçı ise bu yaklaşıma her gün maruz kalır. 

Sanatın dilinin, anadilimiz olmadığını kabul etmemiz gerek. Ruskin’in Modern Painters’ım [Modern Ressamlar] okudum. Pater’ın Studies of the History of the Renaissance’ım [Rönesans Tarihi Üzerine İncelemeler] okudum. Joshua Reynolds’ın Discourses’mı [Diskurlar], Bernard Berenson’ı, Kenneth Clark’ı, Sickert’ın AFree Housel’unu [Serbest Müessese], Whistler’ın Ten O’Clock Lectu- re’ını [Saat On Dersi], Vasari’yi, Michael Levey’yi, William Morris’i okudum. Dante’mi biliyordum; 


bana rehberlik edecek, benimle bir ortaklığı, benzer bir düşünme biçimi olan keskin zekâlı bilge birini arıyordum. Bu kişi ister ölmüş ister hayatta olsun, meseleleri onunla tartışabilmeliydim. Güvenebileceğim biri olmalıydı; şimdiye dek kapısından girilmemiş yörelerin en yüksek tepelerini ve lağım çukurlarını benimle tartışacak biri. Bu tuhaf dile ve onun lehçelerine tamamen hâkim, o yabancı şehirde yıllarını geçirmiş, beni şehrin yerlileriyle ve onların sıradışı alışkanlıklarıyla tanıştırabilecek biri. Sanat sıradışıdır; alışılagelmiş yöntemle onu ehlileştirerek ya da yemleyerek kalıplara sokmaya çalışmak nafiledir. Kim hayvanat bahçesine gidip de aslanı biraz olsun anlamış ki? 

En sonunda İngiltere’ye dönüp sahaf raflarının altını üstüne getirince Roger Fry’ı buldum. 

Dönüp dolaşıp soluğu Bloomsbury’de almam fena halde eski moda görünebilir. Ama ben modaya aldırmam, yalnızca kalıcı olanla ilgilenirim. Eğer kitaplar, müzik ve resimler zamana kayıtsız kalmaktan şikâyetçi değilse, ben de olmam. 

Fry tam aradığım kişiydi. Kusursuz bir rehberdi; en azından benim için. Walter Pater’a ruhen yeterince yakın olsa da şüphesiz ondan daha katıydı. Sanat (sanatın herhangi bir türü) ile güzelliğin birbirinden ayrı olabileceğine inanmadığımı, ayrıca sağlıklı bir toplumda sanatın da güzelliğin de kaçınılmaz olduğuna inandığımı en baştan itiraf etsem iyi olur. Bu fikirlerim, beni Harold 

Bloom’un “ayrıcalıklı ânın esrikliği” olarak adlandırdığı şeyin tarafına; yani sanatı, sanatın her türünü bir içgörü, mest oluş, dönüşüm ve mutluluk olarak görenlerin yanma koyuyor. Harold 

Bloom’un aksine, ben insanların halihazırda sevmedikleri şeyleri sevmeyi öğrenebileceğine ve o ayrıcalıklı ânı hepimizin yaşayabileceğine yürekten 


inanıyorum; tabii eğer buna izin verirsek. Sanata izin vermek, aktif bir şekilde teslim olmanın çelişkisini taşır. Sanatın beni etkilemesini istiyorsam, sanat için emek sarf etmem gerekir. 

Roger Fry hakkında bilgim vardı, çünkü Virginia Woolf’un yazdığı yaşamöyküsünü okumuştum; zaten Modernizmle ilgilenip Fry Ta ilgili atıflara rastlamamak mümkün değildir. “Post-Empresyonist” terimini bulan Fry’dır; üstelik post’ların yirminci yüzyılın son dönemini çepeçevre kuşatacağı henüz bilinmezken. Bilim eğitimi almış bir Quakers üyesi olan Roger Fry resme tutkuyla bağlıydı; yeni eserleri tanıtmak ve korumak için yüzyılın ilk otuz yılı boyunca Britanya’da herkesten çok çaba harcamıştı. Fry’m yazılarının en önemli özelliği taşıdıkları şevktir. 

Hiçbir şey ona sıkıcı gelmez. İşte benim ihtiyacım olan da duygudan ve güzellikten çekinmeyen, yaşam ve sanat keyfiyle dolu böylesi bir yaklaşımdı. 

Kendi kendime dayattığım öğrenciliğimin bir sekiz şekli çizmesi gerektiğine karar verdim. Geçmişin tutucu keşişlerini ve yenilikçi kahinlerini okumaya yoğunlaşırken bir yandan da modern ressamların eserlerine bakacaktım. Bunu yapmak “Eski Ustalar” sendromuna kapılmamı önlediği gibi, resimlere, hissetmediğim bir hürmet ya da yersiz bir hoşnutluk duymadan yaklaşmamı sağladı. Aynı zamanda kendime yakın hissettiğim sanat yazarlarının teori ve varsayımlarını sınamama imkân tanıdı. Sekizin bir ileri bir geri giden çizgisini takip etmek benim için doğru bir yöntem oldu. Resimlerle ilgili bilgim hâlâ kitaplarla ilgili bilgimden katbekat az. Bu değişmeyecek. Ama görme biçimim değişti. Resimlere bakmayı öğreniyorum. Hissetme kapasitem değişti. 
Sanat yüreği büyütür. 
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Çîrokek Dersime: 

Behna sorkirina gûşiyfi gilgil 


Girtiya siyasî ya 25 şalin girtî ye Nibel Genç bi pirtûka “Behna sorkirina gûşiye gilgil (Mısır Koçanlarını Kızartan Koku) derket peşberî xwînere xwe. 

Girtiya siyasî Nîbel Genç a 25 şalin girtî ye, bi pirtûka xwe ya yekem derket peşberî xwînere xwe. Genç bi pirtûka “Behna sorkirina gûşiye gilgil (Mısır Koçanlarını Kızartan Koku) xwînere xwe derdixwe rewîtiyek direj. Nivîskar bi ve romana xwe li alaven di heqîba ji mûye bizinan hatiye çekirin de winda bûye diğere. Pirtûka ji Weşanxaneya Notabene hat çapkirin di nava pirtûkan de cihe xwe girt. Roman ji 15 çîrokan pek ti. Her çîrokek bi sere xwe û hemû bi hevre 


ropanek in. Nivîskar her çend yekem car roman nivîsandiye jî bi zimanekî pir zelal û herikbar nivîsaniye. Mirovan dixe nava rewîtiya dîroke û li günde Meyman e Dersime digerîne. Rastiya çîroka terteleya Dersime ya sala 1938’an j i nüve zindî dike û bi xwîneran re parve dike. 

Nivîskar Genç di sala 1972’an de li Mûşe ji dayik bû û Beşa Hiqûqe ya Fakulteya Stenbole xwend. Di pola 3’emîn de zanîngeh terk kir û di sala 1995 ji ber sedemek siyasî hat girtin. Nibel Genç, hej li girtîgeha Bakirkoy girtî ye. Nivîskar Genç heta niha di gelek kovaran de çîroke we hatine weşandin. Dîsa gelek pirtûke we ye çîerokan hatin weşandin. 



Dîwaneke din jî li helbesta kurdî zede bû: dîvvana hestiyan 


Pirtûka helbestvan erd.agron bi nave “dîwana hestiyan” ji Weşanen Aryene derket. Pirtûka “dîwana hestiyan” di helbesta kurdî de rengek nû xwe daye der. Helbestvan di helbesten xwe de li gel hemû zext, ceza û hewldanen çewisandine jî behsa heyîna xwe dike û di helbesta xwe ya bi nave “aştî” de wiha dibeje: “(...) konek hat vegirtin/dîsa ji me re pir hat dîtin termen me û gelek hestiyen me hatin dizîn/gelo em e çawa li hev werin?..” 

Pirtûka bi nave “dîwana hestiyan” a girtiye cezaye muebete le hatiye birîn helbestvan erd.agron ji Weşanen Aryene derket. Çîrok, nivîsen wejeyî, gotar û helbesten cüda yen erd.agron bi naven cûr bi cûr di rojname, kovar û malperan de hatine weşandin. Piştî weşandina nivîsen wî yen wejeyî, ve çare jî pirtûka “dîwana hestiyan” bi nave erd. 
agron derxist. erd.agron bi salan e di girtîgehe de dimîne û li girtîgehe bo salane li ser helbest û wejeya kurdî dixebite û hej xebaten wî didomin. 
Helbesten di dîroken cüda de li girtîgehe nivîsandine wek dosyeyeke anîne gel hev û Weşanen Aryen jî çap kir. Pirtûka “dîwana hestiyan” yek ji pirtûken helbestan a sala 2018’an a yekemîn e. 

Lİ ŞÛNA KURTEJIYANA XWE YA 
AGRON NİVÎSANDİYE 

Di “kurtejiyan” a pirtûka erd.agron de li şûna agahiyen kurtejiyana xwe, helbestvan cih dide çîroka Agron ku di Mîtolojiya Yewnan de bi nav û deng e. erd.agron di ve beşa kurtejiyane de xwe wiha dide nasîn: 

“Li girava bi nave Köse bi her du xwişken xwe yen bi nave Byssa û Meropîs re jiyaneke dilperest dijiya. Agron û xwişken wî ji xwedawenda axe peştir ji tu xwedayî re rez nedigirtin. Ji ber ve sekna wan, hemû xweda bûn yek û biryar dan ku Agron û xwişken wî ben cezakirin. Cezaye wan hat birîn. Xwedayan Meropîs dagerand bûmekî, Byssa dagerandin qaqlîbazek û Agron jî bû tîtirwaskek. Bave Agron, Eumelos jî kirin qijik. 
Li gor hin gotinan Agron bi cezaye ku le hatiye birîn, netebitiye û hîn jî wek bere dihkire.” 


erd.agron bi berhama xwe ya “dîwana hestiyan” xwe dişibîne tîtirwaskek. Helbestvan her wiha di helbesten xwe de li gel hemû zext, ceza û hewldanen çewisandine jî behsa heyîna xwe dike û van pekanînan bi hibre dirijîne ser rûpelan. 

Ji helbesten erd.agron helbesten “hestî” û “aştî” jî wiha ne: 

Hestî 

bi dilopeke xwîna xizmî 

bestiyen di malzaroka dildara min de 

hatine veşartin 

de bibin xwedî nasname 

de direj bidome testin DNA’ye... 

le hestiyan ji zû ve nasnameya dildara min diyar kiriye 

“KÜRDİ STAN” 
pedivî bi DNA’ye nîn e! 

be nasname ne, he jî faîl û de her be nasname bimînin 

ku dilopek dad nîn be. 

Aştî 

peş saxen me hatin 

bû cejn, bû kef 

û hevî bû dermane kesere 

le ji me re pir hatin dîtin 

û li me hatin xezebe... 

piş re miriy3en me hatin bû şîn 

zemaren dayiken me 

gihîştin ezmane heftan 

û li ber deriye male 

konek hat vegirtin 

dîsa ji me re pir hat dîtin termen me 

û gelek hestiyen me hatin dizîn 

gelo em e çawa li hev werin? 


Bariş Atay: Ji bo lîstike em e li reye nalternatîf bigerin 


Lîstikvan Bariş Atay diyar kir ku qedexekirina lîstika “Sadece Dîktator” (Tene Dîktator), tengkirina qada şanoya polîtîk e, ji bo xwe bigihînin hemû temaşevanan de serî li reyen alternatîf bi- din. 

Lîstika şanoye ya “Tene Dîktator” Onur Orhan nivîsiye, Caner Erdem derheneriya we dike û Bariş Atay peşkeş dike, rojen borî li Artvîn û Stenbole qedexe kiribû, herî dawî li Enqereye jî hat qedexekirin. Lîstika Atay tede dileyze, her çendî li Enqereye bernameya peşandane tüne be jî Waliye Enqereye be dem ji bo peşandane qedexe derxist. Atay bertek nîşane qedexeye da û aşkera kir ku reyen wan en alternatîf dewam dikin. 

Atay destnîşan kir ku bi O HAL’e re li dijî hemû beşen civake û qada hünere jî zext zede bûne û ev tişt got: “Tûrne ten qedexekirin. Komen li Sten¬ 


bole lîstikan amade dikin, li herema Anatolyaye ten qedexekirin. Her roja ku derbas dibe, qada şanoya polîtîk te tengkirin.” 

Lİ DİJÎZEXTAN REYEN ALTERNATÎF 

Atay da zanîn ku ji ber zext û sansuran reaksiyöneke çep derketiye hole û wiha pe de çû: “Her roja ku zext û qedexe zede bûn, kesen werek bûn û şanoya xwe ava kirin û lîstiken şanoye derxistin hole jî zede bûn. Yanî qaden nû dibînin. Kesen zextan dikin û kesen di bin zextan de ne, bi hev re di nava tekoşîneke de ne.” 

DE Bİ REYEN ALTERNATÎF XWE BIGIHÎ- 
NE TEMAŞEVANAN 

Atay anî ziman ku ji bo welate ku le dijî û peşeroja zarokan hkaren wî hene û wiha axaftina xwe dewam kir: “Ji bo hkaren di ve der bare de 


ben vegotin dive her tişt bi vekirî ben gotin. Bi taybetî komen şanoye di nav piştgiriye de ne. Li Kadikoye şanoyen alternatîf hene. Her tişten ku em bikin, em bi hev re biryare digirin û dikin.” 

Atay herî dawî got ku dewlet her gava rejîma tundiye zede bike, hemû qadan dagir dike û axaftina xwe wiha bi dawî kir: “Qada hünere jî qedek herî zehmet te bi destxistin e. Sedema yekemîn a zextan jî ev e. Li dijî zext û pirsgirekan piştgiriyek jî heye. Temaşevan jî di v A ’e pevajoye de xwedî li lîstikvanan derdikeve. Lîstika ‘Tene Dîktator’ di 
160 lîstikî de, derket peşberî 40 hezar temaşevanî. 
Ev ji bo şanoyeke alternatîf gelek baş e. Heke em ‘Tene Dîktator’ li ser dike nikaribin temaşe bikin, we deme legerîna reyen alternatîf dive hebin. 
Piştre bi provayen lîstiken din de dewam bike.” 
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Qanûna ku erka bicihanîna 
Brex te dide hikumete qebûl bû 


Peşnûme qanûna ji aliye hikumete ve ji bo derketina Britanya ji nava Yekîtiya Ewropaye hate amadekirin, li Kamara Avame di dengdane de hate qebûlkirin. 

Dengdan li Kamara Avame ku baske jerîn e parlamente ye hate kirin. Peşnûmeya derketina Brîtanyaye ji nava Yekîtiya Ewropaye, ku ji aliye hikumeta Theresa May ve hate amadekirin, bi piraniya dengan hate qebûlkirin. 

Di dengdane de 324 parlamenteran denge ‘ere’, 
295 parlamenteran jî denge ‘na’ dan. Bi ve peşnûme qanûne re erk ji hikumete re hate dayin ku pevajoya derketina ji nava Yekîtiya Ewropaye (Brexîte) bibe serî. Le bele qanûn piştî ku li Ka¬ 


mara Lordan hate nîqaşkirin we peşkeşî dengdane were kirin. 

Eğer peşnûme qanûn li Kamara Lordan jî were qebûlkirin we li Brîtanyaye dawî li serweriya hiqûqa Yekîtiya Ewropaye ya li ser hiqûqa neteweyî be anîn. Davîd Davîs ku bi nave hikumete danûstandinan li ser Brexîte dimeşîne, da xuyakirin ku bi qanûne re we derketina Brîtanyaye ji nava yekîtiye bi rengekî be pirsgirek be û bi vî awayî we hiqûq hatibe bikaranîn. 

Nirxandina peşnûme qanûne ya li Kamara Lordan we roja 30’e Çileye dest pe bike. Te zanîn ku Kamara Lordan alîgire Yekîtiya Ewropaye ye. 



Wexwendnameyen 
Kongreya Soçiye Hatin Şandin 


Nûnere Taybet e Seroktiya Rûsyaye Aleksandr Lavrentyev ragihand ku vexwendnameyen beşdaren Kongreya Dîyaloga Niştîmanî ya Sûriye hatine şandin. 

Weneyek ji nameya vexwendina kongreya Soçiye gihîşt Spûtnîke. 

Di nameye de wiha te gotin: “Em li ser nave Rûsya, îran û Tirkiye û seroken van welatan Vladimîr Pûtîn, Hesen Rûhanî û Recep Tayyîp Erdoğan, we vedixwînin Kongreya li Soçiye ya Dîyaloga Niştîmaniya Sûriye ku li 29-30e Çileye te lidarxistin.” 


Herwiha hat diyarkirin, Kongreya Soçiye bi mebesta lezkirina çareseriya siyasî bo Sûriye, parastina yekparçebûn û serbixweyiya Sûriye û bi heviya alîkariya hevdîtinen Ceneve te lidarxistin. 

Hat gotin ku nûneren Neteweyen Yekbûyî (NY), Endamen Daîmî yen Konseya Ewlekariya NYye Çîn, Amerîka, Fransa û Brîtanya û herwiha nûneren welaten Misir, Urdun, Iraq, Kazaxistan, Lübnan û Erebîstana Siûdî jî hatine vexwendin. 

Li gor nameye de hemû leçûnen hevdîtinen Soçiye û mevanperwerî ji aliye Rûsyaye ve be kirin. 



Germahiya global sala 2017'an jî di asteke bilind de devvam kir 


Germahiya global sala 2017’an jî di asteke bilind de dewam kir 

Li gorî daneyen Rexistina Meteorolojiye ya Cîhane (WMO), piştî sala 2016’an ku bandora fenomena El Nîno hate dîtin, duyemîn sala herî germ, 2017 bû. 

Di rapore de hat ragihandin, germahiya global a navbera salen 2017 û 2015’an gelekî nezî hev e û eğer bandora El Nîno ji sala 2016’an be derxistin, germahiya global a 2017’an zedeyî ya sala 2016’an e. 

Li gorî daneyen WHO, germahiya global par bi qasî 14,8 pile bû û li gorî rejeya sedsala 19’an bi 1,1 pileyî zede bû. Wekî din, li gorî rejeya salen 1981-2010’an jî 0,46 pileyî zede bû. Xuya ye germahî bi taybetî 40 salen davdye zede bûye. 

Wekî din, tevî ku sala 2017’an fenomena El Nîno nehate dîtin jî germahî di ve aste de zede bû. Ev bû sedem ku re li ber hkaran veke. 

17 Jİ 18 SALEN HERÎ GERM Dİ VE SED- 
SALE DE HATE DÎTİN 

Nuqteya herî girîng a ku lezgîniya tekoşîna li dijî germahiya global radixe peş çavan ew e, ku 


salen herî germ en ser li rûye erde di sedsala 21’e de hatine dîtin. 

Li gorî ve yeke, 17 ji 18 salen herî germ en heta niha hatine pîvan, ji sala 2000’î û vir ve hatine dîtin. 

Aliyekî din e di rapore de bale dikişîne ew e, 
li hin welaten cîhane germahî derketiye ser 50 
pileyî. Hat ragihandin germahiya di ve aste de bi taybetî li Pakîstan, Ûmman, Bahreyn û îrane hatiye dîtin û li Başûre Amerîka û Awûstralyaye jî germahî gelekî dijwar bûye. 

Germa zede li gelek welaten li başûre Ewropaye jî rû da. 

Di rapore de işaret bi bandora karesaten xwezayî hate kirin û hat ragihandin ku tene li D eveleten Yekbûyî yen Amerîkaye ji ber karesaten xwezayî bi sedan milyar dolarî xisar bûye. Maliyeta bahoz û ziwatiya ji Karayîpan heta peraven DYA, 306 milyar dolar e. 

Tevî DYA, te texmînkirin ku maliyeta giştî ya af eten xwezayî li Hîndîstan, Bangladeş, Nepal û bi dehan welaten din en lehî le rabûn, gelekî zede 

ye. 


Rusya: Peymana nükleere di meseleya Koreya Bakur de jî girîng e 


Rûsyaye hişyarî da ku eğer peymana nükleere ya sala 2015’an bi îrane re hate mohrkirin (JCPOA) tek biçe, di serî de Koreya Bakur we zerareke mezin bide hevddanen ji bo paqijkirina welaten din ji nükleere. 

Wezîre Karen Derve ye Rûsyaye Sergey Lavrov, di nîqaşen Konseya Evdekariye ya Neteweyen Yekbûyî de bal kişand ser girîngiya JCPOA û anî ziman ku ev rewş we ji welaten din re bibe mînakek nebaş. Lavrov îdîa kir, peymana ku DYA, îran, Rûsya, Çîn, Elmanya, Fransa û Brîtanyaye mohra xwe danîn binî, serketineke mezin a dîplomatîk e. 

Lavrov bal kişand ser bernameya nukleerî ya Koreya Bakur û destnîşan kir ku eğer peymana bi îrane re hatiye mohrkirin xera bibe, we hevddanen bandora li ser reveberiya Pyongyange qels bibin. Lavrov destnîşan kir ku ev yek we bibe mesaj eke alarme ya ji hevddana civaka navneteweyî re be dayin. 

Sergey Lavrov anî ziman, eğer peymana bi îrane re be xerakirin, we zehmet be ku lîdere Ko¬ 



reya Bakur Kîm Yong-Ûn bi peymaneke mîna we dest ji bernameya nukleerî biqere. 

Seroke DYA Donald Trûmp roja îne biryarek dabû û pekanînen li ser îrane, ji bo 3 mehan taloq kiribû. Le bele hin welaten Ewropaye dabûn xuyakirin ku dive hin ji xalen ve peymane werin guhertin. 
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Netevveyen Yekbûyî: Di erişen li ser Efrîne de sivîlan jiyana xwe ji dest daye 


Berdevke Sekretere Giştî yen Neteweyen Yekbûyî Stephane Dujarric operasyona Tirkiye ya li hember Efrîne nirxand û got, operasyon bû sedema wedahiya sivîlan û 6 hezar kesan ji malen xwe bar kirine. 

Berdevke Sekretere Giştî yen Neteweyen Yekbûyî Stephane Dujarric di civîna çapemeniye ya îro de ragihand ku: “Di erîşen van rojen dawî de 


sivîlan jiyana xwe ji dest daye.” 

Dujarric da zanîn ku erîşen herî dijwar li ser sînoren Tirkiye diqewimin û weha pe de çû: “Nezî 6 hezar kesan malen xwe terikandine. Li gor nirxandinen hevalen me yen wezîfedaren alîkariya mirovî, 5 hezar kes çûne günden derdora Efrîne, nezîke hezar kesî jî derbasî Efrîne bûne. 



Fiyaskoya 'operasyona Efrîne': 
Leşkeren Tirk û çete bi hev ketin 


Dewleta Tirk û çeteyen giredayî we ku li dijî Efrîne derketîbûn sefere îro li du cihan bi hev ketin. 

Li günde Çeqela leşkeren Tirk çeteyen giredayî xwe şandin û derî li ser wan girt. Li Ezaze jî çeteyan ji leşkeran re gotin ‘Hûn çima kuştiyen me nadin çapemeniye’ û leşkeran jî bi gotina ‘Me ji bo we 6 mîlyar dolar xerc kir, hûn çima şer nakin’ nerazîbûn nîşan da. 

Tevgera dagirkeriye ya arteşa Tirk û çeteyen we li dijî Efrîne di roja 4’an de ye, çete û leşkeren Tirk li hev ketin. Li gorî agahiyen hatine bidestxistin îro li du bendan leşkeren Tirk û çeteyen giredayî we bi hev ketin. 

Li gorî agahiyen ji çavkaniyen heremî hatine bidestxistin, arteşa Tirk a dagirker îro dîware li sînor e li navçeya Kirikhan ye Hataye rakirin û bi çeteyan re derbasî xaka günde Çeqela ye giredayî navçeya Cindirese ya Efrîne bûn. Le bele piştre 


leşkeren Tirk paşve vegeriyan Kirikhane û çete li naveraste hiştin û bloken bi beton bi ser wan de girt. Li ser ve di navbera çeteyan û leşkeren Tirk de alozî derket. 

Hate ragihandin ku çete li beramberî berxwedana Hezen Sûriyeya Demokratîk (QSD) li bejahiya günde Çeqela li naveraste man. 

Li Ezaze jî di navbera arteşa Tirk û çeteyen ku nave ‘Arteşa Sûriye ya Mîllî’ le dikir de alozî derket. Li Ezaze li gorî agahiyen ji çavkaniyen herime hatine bidestxistin çeteyan ji leşkeren Tirk re gotin ‘Heta niha 490 mirî û birîndaren me hene. Hûn çima nadin çapemeniye?’ bertek nîşan da. Leşkeren Tirk jî bi gotina ‘Heta niha 6 mîlyar dolar me bi we ve xerc kiriye. Hûn çima şer nakin?”. 

Piştî rageşiya di navbera herdu aliyan de hinek komen çete güle li wesayîten leşkerî yen Tirk barandin, leşkeren Tirk jî güle bera hewaye dan. 



Ji NATOye peyama Efrîne: Dive devvleta Tirk di bikarîna heze de bi pîvan be 


Cîgire Sekretere Giştî ye NATOye Rose Gottemoeller, ragihand ku mafe Tirkiye heye ewlekariya xwe bipareze, le dive di operasyona Efrîne de li hemberî gefan bi pîvan bersive bide. 

Gottemoeller de serdana xwe ya Tirkiye de daxuyanî dan û li ser operasyona leşkerî ya li dijî Efrîne ku Tirkiye bireve dibe got, “Tirkiye welate herî zede rûbirûyî teröre dibe ye û tekoşîna ve gefa tirsnak dide.” 


Rayedara NATOye diyar kir, “Hinceten meşrû yen Tirkiye derbare hezen çekdaren kurd en li Sûriye de hene. Le bele pewîst e di van gefan û bersiva bo wan te dayîn de hevsengiyek hebe.” 

Gottemoeller bal kişand ser nakokiyen navbera Amerîka û Tirkiye û got, normal e di navbera hin endamen NATOye de nelihevî çebibin, lewra ew wek malbateke ne û Tirkiye jî endameke kevn a NATOye. 



Amerîka: Efrîn berî niha bi ewle bû, le niha ne wisa ye 


Berdevka Wezareta Derve ya Amerîkaye Heat- her Nauert, di civîna rojane de operasyona Tirkiye ya bi ser Efrîne de ku berdewam dike nirxand. 

Li gor nûçeya nûnere rojnameya Hürriyete li Washingtone Cansu Çamlıbel, Nauert derbare operasyona Efrîne de got, “Derbare bakure Sûriye de hkaren me yen heqîqî hene. Efrîn beriya niha heta radeyeke heremeke ewle bû, le niha ne wisa ye.” 

Nauert destnîşan kir ku Rûsya bi daxuyaniyen xwe hewil dide navbera du welaten NATOye xera bike û bal kişand ser ku Wezîre Derve ye Amerî¬ 


kaye Rex Tillerson 3 caran bi hemkare xwe ye tirk re hevdîtin kiriye ku yek jî bi reya telefone bûye. 

'EM NAXWAZIN XELK TERKA MAL Û 
GÜNDEN XWE BIKIN' 

Nauert di berdewame de li ser rewşa Efrîne got, “Herema ku beriya niha heta radeyeke bi evde bû, niha niştecihen we rûbirûyî terikandina malen xwe bûne. Ya ku em li Sûriye dixwazin ne ev e. Em naxwazin xelk terka mal û günden xwe bikin.” 


QSD'e hejmara şehîd û birîndaren sivîl en Efrîne eşkere kir 


Navenda Ragîhandina QSD’e di bin diruşmeya “Tirkiye şere zarok û jinen Efrîne dike” bîlançoya erîşen roja seşeme (îro)Weşand. QSD’e derbare berxwedana şervanan a li dijî erîşkaran jî agahî dan. 

Daxuyaniya navenda Ragîhandina QSD’e ya derbare bîlançoya îro wiha ye: 

“Arteşa Tirk erîşen xwe yen hovane ya derheqe gele me ye aştîwxaz e Efrîne zede kir. Dewleta Tirk di erîşen xwe de hemû cûreyen çekan bikar tîna û gund û bajaren sivîl en gunehen wan tüne ye bombebaran dike. Tene gunehe wan ew e ku kurd in û li Efrîne jiyan dikin. 

Duh ji saeten sibe ve (23-1-2018) şahidî da hovîtiya erîşen Arteşa Tirk wekî erîşen beriya we ji çeteyen DAIŞ’e û Cebhet El-Nusra. Di erîşan de 


sivîl û çekdar ji hev ne hin cûdakirin, bi çeken xwe yen herî giran bajaroka Cindirese ya sivîl hedef girtin û kîna xwe li dijî gele we bikar anîn. 

Di encama bomebaran û topbarana bajaroka Cincirese mal û milken welatiyan hatin ruxandin, her wiha jin û zarok jî bûne qurbanî. 

Di encama destpke ya ku me tekez kir heta niha wihaye. 2 zarok jî di nav de 4 sivîl şehîd bûn, heriwha bi dehan welatiyen sivîl birîndar bûn. 
Naven qurbaniyan wihaye. 

Erîşan wan hovîtiya çeteyan nîşan dide û ji zihniyeta DAIŞ’e qet ne cûdaye, ji ber ve yeke em bang li civaka navdewletî û rexistine mirovahî û komîteyen Mafe mirovan dikin ku van erîşen arteşa Tirk a li dijî sivîlan diyar bikin û kujeran eşkere bikin. 
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